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GELECEĞİ DÜŞÜNEN, HER ZAMAN KAZANIR. 


Mitsubishi Electric olarak 96 yıldır, 130 binden fazla çalışanımızla klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, asansör sistemleri, ulaştırma sistemleri, görsel veri sistemleri, uydu sistemleri, bilişim ve iletişim teknolojileri gibi pek çok alana imzamızı attık. 


Şimdi, sektörde kazanmak isteyen herkese sesleniyoruz: Enerji verimli, çevreci ve yenilikçi ürünler ile tasarruf etmek, istihdam yaratmak ve kazanç sağlamak istiyorsanız, biz her zaman yanınızdayız. Mitsubishi Electric olarak Türkiye'nin geleceğinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. 


Fabrika Otomasyon Klima Asansör Ulaştırma Uydu tr.mitsubishielectric.com 
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5 Şubat Pazartesi 

* TÜİK Ocak ayı tüketici fiyat endeksini açıklayacak 

* TÜİK Ocak ayı yurt içi üretici fiyat endeksini 


6 Şubat Salı 
* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak ayı reel efektif döviz kuru verilerini açıklayacak 


7 Şubat Çarşamba 

* TÜİK 2017 yılı hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak 

* Hazine Müsteşarlığı Ocak ayı hazine nakit gerçekleşmeleri istatistiklerini açıklayacak 


8 Şubat Perşembe 
* TUİK Aralık ayı perakende satış endekslerini açıklayacak 


TÜİK Ocak ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak 


TÜİK Aralık ayı sanayi üretim endeksini 


açıklayacak 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ocak ayı havalimanı istatistiklerini açıklayacak Hazine Müsteşarlığı Ocak ayı merkezi yönetim iç borç istatistiklerini açıklayacak 


9 Şubat Cuma 


TÜİK Aralık ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak 


TÜİK Ocak ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak 

Maliye Bakanlığı Ocak ayı vergi kimlik numarası ve mükellef sayıları istatistiklerini açıklayacak 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Coca-Cola Türkiye, memleketin dört bir yanındaki 10 fabrikasında, 30.000 kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlıyor. Tam 53 yıldır Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyor. Bir Coca-Cola dolabını açın, içine bir daha bakın. Orada yalnızca en sevdiğiniz içecekler değil, içi umut dolu bir Türkiye var. 


ge, y ir en a .— 
— ln ei m 


İİ 0 0 
ıl i < Ni | j | 


çe K m n Pp 


ak N 1 
| N l 


— ei vü veli 


SAA GLAM UM EA GALA 


di 


MN BAŞLARKEN 


Büyük Liderlerin 


Ortak Özellikleri Nedir? 


Olmadığımız bir şeye dönüşemeyiz, fakat olduğumuzun daha iyisi olabilir ve liderliğimizin etkinliğini geliştirebiliriz Tim Bright” 


25 yıldan fazla bir süredir liderlik alanında çalışıyorum. 23 
yıl boyunca beş farklı ülkede aday seçme-yerleştirme; 20 
yıl boyunca da yönetici koçluğu ve danışmanlık yaptım. 
Bu süre zarfında olağanüstü liderlerle görüştüm, çalıştım, onları değerlendirdim ve günün sonunda liderlik hakkında bildiklerimin çoğunu onlardan öğrendim. 

Dünyadaki liderlik literatürüne ve önde gelen işletme okullarına baktığımızda, liderliğin ne olduğu hakkında net bir uzlaşma olmadığını görüyoruz. Çoğu yeterince iyi test edilmemiş varsayımlara dayandığı için, liderlik modellerine ve değerlendirmelerine temkinli yaklaşmak durumundayız. 
Ayrıca bu modeller günümüz liderlerini baz alıyorsa, biz geleceğin liderlerinde de aynı yetenekleri mi görmek istiyoruz? İnsanlar daha farklı kurumları ve yeni nesilleri yönettiği zaman, hâlâ farklı liderlere ihtiyacımız kalıyor mu dersiniz? 

Liderlik karmaşık bir kavram ve başarılı lider olmanın 


sihirli bir tarifi yok. İyi liderler birbirlerinden çok farklı insanlar ve bir durumda çok iyiyken diğerinde başarısız olabilirler. Liderin başarısı, içinde bulunduğu kurumun durumuna, yerel kültürüne ve sektörüne bağlıdır. Otomotiv sektöründe çok başarılı bir CEO, yüksek teknolojilerin konuşulduğu bir firmaya geçtiğinde başarısız olabilir. Bir krizi mükemmel yönetebilen bir lider, iş sürdürülebilir bir kurumsal kültür inşa etmeye gelince o kadar iyi performans gösteremeyebilir. 

Öyleyse ne yapmalı? Amerika, Asya ve Avrupa'da liderlerle çalışmış ve liderlik uzmanlarının fikirlerini okumuş biri olarak, en etkili liderlerin beş ortak özelliği olduğunu düşünüyorum. Bunlar birbirine sıkı sıkıya bağlı; bir alanda iyi olmak diğerinde de başarıyı getiriyor. Önemli olan ise bunların hepsi gelişmeye açık olduğumuz alanlar. 

Etkili liderlerin paylaştığı ortak özelliklerden biri kendileri 


*TIM BRIGHT, İSTANBUL'DAKİ ONEWORLD DANIŞMANLIK'IN ORTAĞI. YÖNETİCİLERE FARKLI KONULARDA KOÇLUK VE DANIŞMANLIK YAPIYOR. BİRLEŞİK KRALLIK, ALMANYA, TÜRKİYE, 


İSRAİL, ÇİN VE ABD'DE YAŞADI VE ÇALIŞTI. 1991'DEN BU YANA TÜRKİYE'DE ÇALIŞIYOR. 
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olmaları. Sahiciler (oldukları gibiler), ama bu sahiciliğin etkili bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Goffee & Jones'un dediği gibi, “Kendiniz olun, daha fazla ve daha becerikli.” Doğanız gereği öfkeli olduğunuzu söyleyip insanlara kötü davranamazsınız. Kendiniz olmalısınız, ama akıllı ve kontrollü bir şekilde. Birlikte çalıştığım en iyi liderlerin kişisel farkındalığı yüksekti; kim olduklarını biliyorlardı, çalışanları onları iyi tanıyor ve onlara güveniyordu. Bence bu özellikle Türkiye'de çok önemli. Çalışanlarının “Yeni liderlerimizin kim olduğunu bilmiyoruz, bizim için kapalı birer kutu gibiler” diye anlattığı, çok uluslu bir şirket tarafından satın alınan büyük bir Türk şirketiyle çalışma fırsatım olmuştu. Bu şekilde olmaz; gerçek insanlar tarafından yönetilelim ve yönetenlerin kim olduğunu bilelim isteriz. Liderleri sevmek zorunda değiliz, ama kim olduklarını bilmemiz ve onlara inanmamız gerekiyor. Bununla birlikte sahici liderler, gerçekten ortaya konan işe ve çalışanların kendi mesleklerindeki amacı keşfetmelerine yönelik konuşur. 

Yüzlerce yönetici adayıyla görüştüğüm yıllar boyunca, en etkili olanların sürekli öğrendiğini ve kendini geliştirdiğini fark ettim. Satya Nadella, Microsoft”ta “her şeyi bil”den “her şeyi öğren”e uzanan kocaman bir kültürel değişim gerçekleştiriyor. Liderlerin sürekli öğrenme halinde olmaları gerektiği konusunda tamamen haklı. En iyi liderler, birçok kaynaktan öğrenmeye devam ediyor; deneyimler, dinledikleri, tartıştıkları, öğrenim programları ve okumalar aracılıgıyla. Global iş dünyasının bazı liderleri çok okuR; Jeff Bezos ve Elon Musk gibi. Çoğu yöneticinin bizden özet fikirler ve “hap gibi” kısa gelişim programları istemeleri ve kitapların sadece özetini okumaları beni endişelendiriyor. Önemli kavramları, haklarındaki çalışmaları ve bunların sonuçlarını gerçekten anlamak için bazen bütün kitabı okumanız gerekir, ama kaç yönetici buna vakit ayırıyor ki? 

En iyi yöneticiler planladıkları zamanı okuma kadar düşünmeye de ayırıyor. Kıdemli liderler en çok yeni fikirler, stratejiler, nelerin farklı yapılabileceği, insanları nasıl daha fazla entegre edilebileceği gibi konular üzerine kafa yorarak değer katar. Ama kıdemli yöneticilerin kaçı kaliteli düşünmeye vakit ayırıyor? Sonuçlar ve dolu ajandaların o kadar baskısı altındayız ve teknolojiye o kadar bağımlıyız ki durup şöyle bir düşünemiyoruz. 

Düşünmeyi sadece duşta ya da arabada olduğumuz zamanla kısıtlamamalıyız. En başarılı liderler düşünmeyi işlerinin önemli bir parçası haline getirmiştir ve bunu programlarına almış kişilerdir. Koçluk yaptığım deneyimli bir yönetici, bir süredir takvimine “kendisiyle görüşmelerini” düzenli olarak ekliyor ve bu vakti en önemli meselelerini düşünmek için kullanıyor. Diğerleri ise takvimlerine sabit “toplantısız günler” koyuyor veya belli başlı işlerini düşünebilmek adına tek başına ya da birileriyle yürüyüşe çıkma zamanı ayırıyorlar. 

İşlerimizin gerektirdiği derin düşünmeyi yapabilmek için teknolojiden kopmamız ve bizim için önemli olan şeyler hakkında düşünmeye vakit ayırmamız gerek. Bunu kendi başınıza, iş arkadaşınızla, koçunuzla ya da mentörünüzle yapabilirsiniz. 

Etkili liderler ayrıca “yüksek dürüstlük politikası” diyebileceğimiz bir yol izler. Koçluğunu yaptığım birçok deneyimli yönetici, organizasyonel siyaseti kirli, yanlış ya da güçsüz insanlar için bir yükselme yolu gibi görüp bundan 


kaçınıyordu. Etkili liderler politikanın, resmi olmayan bir güç kullanımı olduğunu ve iyi ya da kötü emeller için kullanılabileceğini iyi biliyor. Yöneticiler kendi kurumlarında gücün nasıl işlediğini ve nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğini kavramalı. Yalnızca kendilerinin değil kurumlarının da çıkarlarını gözeterek ve iyi amaçlar için kullanırlarsa, tam dürüstlük politikası izliyorlardır. Güç meselelerini aktif bir şekilde yönetmek ve fikirleri desteklemek için birlik oluşturacak ve etki ağları kuracaklardır. Hepimiz güç kullanırız; en iyiliderler etkili bir şekilde, kişisel ve kurumsal değerlerinin ışığında kullanır. 

Son olarak, birlikte çalıştığım liderlerin en başarılıları kendilerinin ve başkalarının güçlü yanlarına odaklanıyor ve ekip ya da kurum içindeki işleyişin üzerine bir şeyler koyuyorlar. 
İyimser olmaya (Martin Seligman'ın Learned Optimism”i) ve güçlü yanlara (Gallup ve birçoklarının araştırmaları) odaklanmanın daha iyi sonuçlar getirdiğini anlatan birçok çalışma bulunuyor. Maalesef hepimizde hatalara, eksiklere ve zayıf yanlarımıza odaklanmakla ilgili güçlü bir tutum var. Tabii ki bazı zayıflıklarımızın üzerine gidip yapamadığımız şeyleri düzeltmeye ihtiyacımız var. Fakat, insanlar ve ekiplerle uğraşırken iyi yapılan şeylere bakmak ve onları pekiştirerek artırmak çok daha etkili bir yol. En iyi liderler, insanlara önderlik yaparken birisinin zayıflığını düzeltmektense, herkesin kendi güçlü yanlarını daha fazla kullanıp geliştirebileceği ekipler ve işler tasarlar. Güçlü bir yanı, iyi yaptığınız, sizi motive edip harekete geçiren, daima iyi sonuçlar elde ettiğiniz bir şey olarak tanımlayabiliriz. 

Geçenlerde bir liderlik takım çalışması yönetiyordum; ekibi iki gruba böldüm ve onlara geçen yıl neyi gerçekten iyi yaptıklarını ve takım olarak güçlü yanlarının ne olduğunu sordum. Bir grup kendi sunumunda güçlü yanlarına baktıklarını, ama aynı zamanda zayıf yönlerine bakıp bunları açıklamaya daha çok vakit ayırmaları gerektiğini söyledi! 
Negatife odaklanma içgüdüsü çok güçlü ve bunu gerçekçi ve spesifik bir şekilde neyin iyi gittiğine odaklanarak dengelememiz lazım. 

Bir takıma sırf güçlü yanlarına ve başarılı oldukları şeylere odaklanmalarını söyleyerek elde ettiğimiz büyük atmosfer değişimi ve mükemmel sonuçlar beni hep şaşırtmıştır. 
Zayıflıklarınızı düzeltmek için güçlü yanlarınızı temel alabilir ya da sistemler tasarlayabilirsiniz, böylece güçsüz yönleriniz tehdit olmaktan çıkar. 

Toparlamak gerekirse, liderlik için tek bir temel tarifimiz yok ve bence asla da olmayacak. İnsanlar ve kültürler farklı, sektörlerin ihtiyaçları farklı, şirketlerin büyüme aşamaları farklı. Yine de, etkili liderlerin birkaç ortak özellik taşıdığını söyleyebiliriz. Kişisel farkındalıkları yüksektir ve diğerleriyle güven ve bağlılık kurdukları iletişimlerinde dürüsttürler. 
Kendi öğrenim ve gelişimlerine vakit ayırırlar ve kendileri için önemli konular hakkında düşünmek için nitelikli zamanları vardır. Güç ilişkilerini etkin bir şekilde ve dürüstçe idare ederler ve pozitif bir siyaset izlemekten çekinmezler. Son olarak, kendilerinin ve başkalarının güçlü yanlarına odaklanır ve kurumlarındaki güzel işleri baz alırlar. Bu davranışların yararları hakkında birçok somut araştırma kanıtı bulunuyor ve işin iyi tarafı, bunlar öğrenilebilir ve geliştirilebilir. Olmadığınız bir şeye dönüşemeyeceğinizi, fakat oldu-Şunuzun daha iyisi olabileceğinizi ve liderliğinizin etkinliğini geliştirebileceğinizi rahatça söyleyebiliriz. © 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Enerjisa'da Halka Arz 


© Fnerjisa'nın elektrik dağıtım ve satış birimlerinin yüzde 18'i halka arz edildi 


Sabancı Holding ve Alman E.ON'un yüzde 50'şer hisse sahibi olduğu Enerjisa Enerji A.Ş'nin bünyesindeki dağıtım ve satış birimlerinin yüzde 20'si, bir lotu (1 lira nominal) 6,25 - 7,50 liradan halka arz edildi. 1-2 Şubat'ta talep toplama yöntemi ile halka arz edilen Enerjisa, 8 Şubat'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Halka arz ile Enerjisa, Türkiye'nin halka arz edilen en yüksek piyasa değerli enerji şirketi unvanına kavuşuyor. Halka arzda tahsilat grupları, yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 5, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 10 ve yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılar için yüzde 85 olarak belirlendi. 

Hatırlanacağı gibi Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ile Alman E.ON şirketinin yüzde 50'şer payla sahip oldukları Enerjisa, halka arza giden süreçte Ağustos ayında bölünmüştü. Enerjisa Enerji'de sadece elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini yürüten şirketler kaldı. Enerji üretim, enerji toptan satış ve doğalgaz toptan satış şirketleri ise Enerjisa Üretim'e taşınmıştı. Sabancı Holding CEO ve aynı zamanda Enerjisa Yönetim Kurlu Başkanı Mehmet Göçmen, “Halka arzdan gelecek para hisse sahiplerine gelecek. Hisse sahiplerinin de bu parayı başka işlerde kullanmaya pek niyeti yok... Bu her iki ortağın da enerji işine güçlü bakışının hikayesidir, enerji işinden çıkma hikayesi değildir” diyor. Son dönemde enerji şirketlerinin yaşadığı sorunlar nedeniyle enerji sektörü oldukça durgun görünüyordu. Enerjisa'nın bu halka arzı ise bir süredir içine kapanan sektör için önemli bir gelişme olarak görülüyor. © 


Cargillden Yeni Tesis 


6 Cargill, Türkiye ve bölgedeki büyümesini yeni 
yatırımlarla sürdürüyor 


Cargil”in Türkiye merkezli olarak yönettiği Orta Doğu ve Kuzey Afrika (METNA) bölgesindeki yatırımlarının en yeni halkası olan MEFSCO Mısır İşleme Tesisi, Suudi Arabistan'ın Al-Kharj şehrinde açıldı. Geçtiğimiz günlerde hizmete giren fabrika, Cargilin ARASCO ile kurduğu ortaklık çerçevesinde, CargilPin Türkiye'deki uzman kadroları tarafından sağlanan teknik destek ile kuruldu. MEFSCO tesisi sahip olduğu yüksek gıda güvenliği ve hijyen standartları ile ön plana çıkarken, bölgede artmakta olan bu yöndeki talebin karşılanmasında da önemli bir rol oynayacak. Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, “2014'ten bu yana ise Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki operasyonlarımızı da İstanbul merkezli olarak yönetiyor, ülkemize ve bölge ekonomisine çok yönlü katkılarda bulunuyoruz. Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki hızlı ve kesintisiz büyümemizi ise geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da açılışını yaptığımız üretim tesisiyle sürdürüyoruz” diyor. Cargil'in yeni tesisinde üreteceği gıda bileşenleriyle Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Umman, Katar ve Bahreyıvin de dahil olduğu Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkeleri ile Irak ve Yemen pazarına satış yapacak. 

Bölgenin yanı sıra Türkiye'deki yatırımlarına da değinen Tarakçıoğlu, Dilovası'nda bulunan endüstriyel ve bio-endüstriyel ürünler tesisinde yapılan işlere dikkat çekiyor. 
“Endüstriyel ürünler alanında çevreye duyarlı ve yenilikçi ürün portföyümüzü her geçen gün geliştirip zenginleştiriyoruz. Bu sayede boya, inşaat, tekstil, plastik ve kauçuk gibi Türk sanayisindeki birçok kritik sektörün ihtiyacı olan endüstriyel ürünlerin ithalat yolu ile yurtdışından tedarik edilmesi yerine Türkiye'de üretilmesini sağlıyoruz. Cargil'in dünya üzerindeki farklı lokasyonlarından transfer ettiğimiz teknoloji ve know-how sayesinde Türkiye'de ilk kez stearik asit ve fonksiyonel sistem ürettik. Dilovası Tesisinde ürettigimiz ürünlerimizi iç pazarın yanı sıra Ortadoğu'dan Güney Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada 57 ülkeye ihraç ediyoruz” diyor Murat Tarakçıoğlu. © 
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Ekonomik politikaların gittikçe senkronize hale gelmesi, küresel çöküşlere ya da yükselişlere neden olabilir 


4 


Karı bir tarafa bırakırsak, her Ocak ayında İsviçre'nin kayak kasabası Davos”taki en yaygın emtia paylaşımdır. Koordinasyon, işbirliği ve ortak taahhütler, Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısının düsturları. Bu yılın teması Davos geleneğine uyumlu şekilde “Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak” olarak belirlenmiş. 

Ancak bu kadarı da biraz fazla olabilir mi? Eğer ülkeler ekonomik politikalarını çok yakından koordine ederlerse, iş döngüleri de aşırı uyumlu hale gelecek; bu da küresel büyüklükte çöküşlere ya da yükselişlere neden olabilir. Ve eğer tek bir birleşik finansal mimari varsa, hatalar birbirleriyle rekabet eden çok sayıda finansal mimariye göre hem daha hızlı hem de daha yıkıcı bir şekilde yayılabilir. 

Benzetme tek çeşit ağaca sahip olan bir orman üzerinden yapılıyor: Bir tek böcek ya da mantar hastalığı hızla yayılabilir ve tüm ormanı yok edebilir. When Things Dorwt Fall Apart: Global Financial Governance and Developmental Finance in an Age of Productive Incoherence adlı yeni kitabın yazarı University of Denver'a bağlı Josef Korbel School of 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International Studies'den öğretim üyesi profesör Ilene Grabel, yönetişimde çeşitliliğin finansal sistemi daha güvenli hale getireceğini söylüyor. 

Grabel, Davos'ta gündemi belirleyenlerin yüz çiçeğin açmasına izin vermenin faziletlerini anladıklarını geçmişte gösterdiklerini belirtmekle birlikte, 
2018 toplantısının teması olan “parçalanmışlıkları- 
nın üstesinden gelmenin” farklı yöndeki bir noktayı işaret ettiğini söylüyor. “Eğer Dünya Ekonomik Forumu'nun gündemini belirleyen fikir önderleri sonunda parçalanmışlığı yalnızca kaos, milliyetçilik ve çatışma olarak görürlerse, 10 yıldan uzun süredir yapmaya çalıştıklarında ipin ucunu kaçırmış olurlar” diyor ve ekliyor: “Doğru yoldaydılar, ancak sonunda yanlış sonuçlara ulaştılar.” 

Geçen 10 yılda finansal küreselleşme ABD'deki subprime ipotekli kredi sorununun küresel finansal kriz haline gelmesine neden oldu. Finansal sistemi küresel sermaye akımlarından nispeten kopuk olan Çin, bu altüst oluştan çıkabilen tek büyük ekonomiydi. Düzenleyiciler küreselleşmenin yararlarını yitirmeden krizin tekrarını önleyecek yollar aradı. Buldukları çözüm de bankaların düzenlenmesini, denetimini ve risk yönetimini güçlendirmeyi hedefleyen Basel TI prensipleriydi. Aralık ayında son şeklini aldı. 

İlk bakışta ABD'nin faizleri sürekli artırdığı, Japonya ve Avrupa Birliği'nin düşük ya da negatifte tuttuğu bir dönemde parasal politikanın ilişkisiz olduğu düşünülebilir. Oysa gerçekte Fed, uzun vadeli faizleri arttırmayı beceremedi. Bloomberg United States Financial Conditions Index'e göre aslında son iki yılda ABD'de hisse senedi, bono ve para piyasalarında para bulmak kolaylaştı. Bu, parasal politikadaki uluslararası farklılığın gerçek durumdan daha belirgin olduğu anlamına geliyor. University of Bonn'dan ekonomist Moritz Schularick, dünya hisse senedi piyasalarında senkronizasyonun “tüm zamanların en yükseği” olduğunu belirterek “Risk alma bugün Fed politikası tarafından düzenlenen uluslararası bir olay haline geldi” diyor. 

Şimdiye kadar Davos tipi paylaşım işe yaramış gibi görünüyor. 

Küresel ekonomi hızla büyüyor. Bloomberg'in dünya hisse senedi piyasaları endeksi 2017 yılında yüzde 26 yükseldi. İş dünyasının desteklediği The Conference Board Inc., Kasım ayında yaptığı açıklamada “2017'de beklentileri geride bırakan küresel ekonominin 2018 yılında da bugünkü ivmesini artırarak devam ettireceği tahmin ediliyor” dedi. Northern Trust Corp Baş Ekonomisti Carl Tannenbaum, “Bu benim hatırlayabildiğim en güçlü koordine edilmiş büyüme döngüsü” diyor. 

Suriye gibi bariz felaket bölgeleri bir kenara bırakılacak olursa, birkaç büyük uluslararası sorun noktası var. İki yıl öncesinin rehaveti de sona erdi. 
IHS Markit Ltd.in verilerinden yapılan analize göre, imalat sektörünün sıhhatini gösteren temel endeks 2016'nın yazında 28 ülkeden 12sinde eksideydi. 2017'nin Aralık ayında ise endeks yalnızca 


Endonezya, Malezya ve Güney Kore olmak üzere üç ülkede eksideydi. ABD'nin ikinci işlek limanı olan Kaliforniya'daki Port of Long Beaciv'in genel müdürü Mario Cordero, “Uluslararası ticaret faal ve iyi durumda” diyor. 

Güçlü ekonomi, konferansı düzenleyenlerin toplantı duyurusundaki “Ekonomik refah ve sosyal bütünlük tek ve aynı şey değil” uyarılarına rağmen Davos'a çoğunlukla para ödeyerek katılan iş insanlarının keyfini yerine getirdi. Bono ticareti yapan Pacific Investment Management Co.'nun ekonomik danışmanlarından Joachim Fels, “Fakat bu uzun sürmeyecek. Goldilocks ekonomisi (Çevirenin notu: Goldilocks ekonomisi, piyasa dostu para politikasına izin veren, makul ekonomik büyüme ve düşük enflasyonu amaçlayan bir ekonomidir. İsmi Üç Ayı adlı çocuk hikâyesinden gelmektedir. Bu ifade ilk kez Mart 1992'de The Goldilocks Economy: Keeping the Bears at Bay isimli kitapta David Shulman tarafından kullanılmıştır) bugün bize önümüzdeki birkaç yılın neye benzeyeceğine ilişkin bir şey söylemiyor” diyor. 

Eğer yan yana dururlarsa, her ülkenin aşağı ya da yukarı yolculukları daha uçlarda olacak. İç talebi düşük bir ülke, ekonomisi hâlâ sağlıklı olan bir ticaret ortağına daha fazla ihracat yaparak kendini kurtaramayacak. Dünya Bankası Kalkınma Beklentileri Grubu Direktörü Ayhan Köse, “Küresel finans krizine benzer ortak bir şok, hayatı hepimiz için daha da zorlaştırır” diyor. Köse işin olumlu tarafı olarak da kırılgan ülkelerin hedging yaparak risklerini azaltabilmelerini gösteriyor. Örneğin petrol ihracatçısı bir ülke, fiyattaki keskin düşüşe karşı kendisini koruma altına almak için gelecek yılın fiyatını şimdiden sabitleyip anlaşma yapabilir. 

Köse, ulusal ekonomilerin artan şekilde eşleştigine ilişkin belirtiler bulunmadığını söylese de başka bilim insanlarının istatistiki analizleri yakın bir ilişkinin varlığına işaret ediyor. Londra'daki Middlesex Üniversitesinden Lorenze Ductor ve İspanya Merkez Bankası'ndan Danilo Leiva-Leön iş döngülerinin doğrusal olmadığını temel alan çok yönlü bir yaklaşımla dört ekonomi kümesi belirledi: Avrupalı, Anglo Sakson, Asya ve gelişmekte olan. Yazarlar 2016'da Journal of International Economics dergisinde yayınlanan makalelerinde “dünya iş döngüsü senkronizasyonunun ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkelerin diğer ülkelere artan benzeşmesi nedeniyle anlamlı ve aşamalı şekilde arttığını” belgelediler. 

Ductor kendisiyle yapılan bir röportajda şunları söyledi: “Uzmanlaşma ve küreselleşme büyüme için iyidir. Ancak bunlar ekonomileri birbirleriyle daha ilişkili hale getiriyor. Eğer biri çökerse bu gelişmekte olanlar dahil öbür ekonomilere de yayılacak.” 

Bu gelecek yılki Davos'un teması hakkında da bir fikir veriyor: “Paylaşılmış Dünyada Parçalanmış Bir Gelecek Yaratmak.” — Peter Coy 


SÖZÜN ÖZÜ Ulusal ekonomiler birbirleriyle daha ilişkili hale geldikçe, birinin başarısızlığı hepsi için daha büyük risk teşkil ediyor ve birleşik dünya finansal yapısında hatalar daha hızlı yol alabilir. 
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Dünya Nereye Gidiyor? 
Davos Sonrası Içsörüler 


Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısında gitgide daha ayrışık hale gelen dünyamızın geleceği farklı perspektiflerde tartışıldı. B/loombere Businesswcek Türkiye olarak Davos'ta ön plana çıkan belli başlı konuları Türk iş dünyasından fikir önderlerine yorumlattık. 
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“Data Fırsatını 
Kaçırmamamız Lazım 


Kaan Terzioğlu — GEO, Turkcell 


Yeni teknolojiler şu an herkesin gündeminde. 
Yapay zeka, Nesnelerin 
İnterneti, dijital para, robotlar... Sürekli bunları konuşuyoruz. Ama bunları konuştuğumuz zaman genelde insansız yaşamı düşünüyoruz. 
İnsansız arabalar, insansız fabrikalar... Bizim şöyle bir felsefemiz var: En iyi teknolojileri insan hayatına 

dokunmak için kullanalım, engelliler için 

kullanalım, yaşlılar için kullanalım, özel ihtiyacı 

olan dezavantajlı gruplar için kullanalım. Mülteciler de bunlardan bir tanesi. Çok zor koşullarda hayatlarını sürdürüyorlar. Bir ülkeyi bırakıp, bir başka ülkeye gelmek çok zor. Bu maddi anlamda sorun olmayabilir; maddi açıdan iyi durumda olabilirler, ama sosyal anlamda travmatik bir deneyim yaşıyorlar. 


ve endişeden hissediyorsunuz, çünkü dünyada ekonomik ve politik güce sahip kişi, kurum 

ve ülkeler Davos'ta, fakat artık gücün kaynağı değişiyor. Gücün kaynağı eskiden petrol ve parayken şimdi data ve dijital paraya dönüşüyor. Mevcut oyuncular bu güçlerini nasıl devam ettireceklerini sorgulamaya başladı. 

O yüzden her toplantıda bununla alakalı 

sorular sormaları, sorgulamaları dikkatimi çekiyor. 

Data artık çok önemli. Biz de aslında Turkcell olarak stratejimizi tamamen data ve datanın işlenerek dijital servislere dönüştürülmesi olarak belirliyoruz. Türkiye'nin önünde çok önemli bir fırsat var. Bu fırsatı kaçırmamamız, dataya sahip çıkmamız lazım. Türkiye'nin kendi datasına sahip çıkması gerekiyor. 


Onların hayatlarını iyileştirecek, onların bir ülkedeki entegrasyonunu kolaylaştıracak, belki bir lisan öğrenmelerini ve iş aramalarını sağlayacak, hayatlarını sürdürürken sesten sese tercüme servisleriyle hayatlarını kolaylaştıracak bir dizi hizmetten bahsediyoruz. 

Dünya çok önemli bir kırılım noktasında. Bu kırılım noktasında oldugunu da etraftaki tansiyon 


"Gücün kaynağı eskiden petrol ve parayken şimdi data ve dijital paraya dönüşüyor" 


Önümüzdeki 10 senenin başarı reçetesi aslında burada. Türkiye, dünyadaki beşinci büyük data tüketicisi haline gelmiş durumda. Geçen sene içerisinde Türkiye'nin arama motoru Yaani'yi lanse ettik. Çok iyi gidiyor, 3,5 milyonu aştık. Kullanım olarak 12 ayda hedefledigimiz yere üç ay içerisinde geldik. Ödeme sistemleri konusunda yatırımlarımızı yapacağız. 
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Fiziksel ile Dijital Birleşiyor 


Ümit Leblebici — Genel Müdür, TEB 


Türkiye'nin dijital bankacılık ve bankacılık teknolojileri uygulamalarıyla dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olduğunu söyleyebiliriz. 
Teknolojiyi yakından takip 

eden talepkâr müşteri 

kitlesi, sektörün teknolojiye hızla adapte olmasına ve dünyada da öncü konuma gelmesine neden 

oldu. Hem dünyadaki hem 

de ülkemizdeki eğilimlere baktığımızda, bankacılık hizmetlerine artık daha 

kolay ulaşılabildiğini, kuralların değiştiğini ve dijitalleşmenin hız kazandığını görüyoruz. 
Ortaya çıkan yeni rekabet ortamında yeni iş modelleri ve yasal düzenlemeler de bu ortamı destekliyor. 

Önümüzdeki dönemde bankacılık sektöründe kârlılık için en önemli konu maliyet kontrolü olmaya devam edecek. Bunun için operasyonel maliyetlerin yönetilmesi, optimize edilmesi kritik olacak. Hemen hemen tüm bankaların odak noktalarından biri dijital transformasyon ve dijital kanalların geliştirilmesi. Bu alanlarda büyük yatırımlar yapılıyor. Bankalar hem müşterileri hem de çalışanları için daha iyi kullanıcı deneyimleri sunmak üzere yeni fonksiyon ve uygulamalar geliştiriyor. Yatırımın merkezinde mobil kanallar olmaya devam edecek. Sektörde verimlilik odağı önümüzdeki beş yılda da gündemde olacak. 

Endüstri 4.0 ile dijital teknolojileri konuşurken artık Hayat 4.0” da konuşmak zorundayız. En önemli konu zamanı yönetmek ve mobil olabilmek. Bunun için teknolojiyle entegre, ihtiyaçlara odaklanan bir çalışma sistemi benimsiyoruz. Bu sayede bankacılık sektörümüzün dönürşümü ve verimlilik anlamında büyük bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum. 

Her sektör gibi finans sektörünün de yaşanan dijital dönüşüm sürecine bağlı olarak teknolojiyle entegre bir çalışma sistemini benimsemesi, bu dönüşüme ayak uydurması gerekiyor. Bu sürecin yönetilmesinde teknolojik altyapılarıyla bankalar önemli sorumluluklar üstleniyor. Biz 


Türk Ekonomi Bankası (TEB) 
olarak, gelişen teknolojiyi operasyon süreçlerimizde kullanırken “müşteri odaklı” 
anlayışımızla bankacılık iş modellerimizi ve hizmet kanallarımızı geliştiriyoruz. Dijitalleşen bankacılık hizmetlerimizle müşterilerimizin işlemlerini çok daha kolay ve hızlı yapmasını, zamandan tasarruf etmesini sağlıyoruz. Hizmetlerimizi daha pratik hale getirirken, bankamızın operasyonel verimliliğini de artırıyoruz. Bu anlayışla dijital ve fiziki şubeyi birleştirdiğimiz yeni bir şube konsepti olan TEB Pratik Şube üzerinde çalışıyoruz. 
TEB Pratik Şube ile para çekme, yatırma, kredi kartı teslimi gibi fiziksel alışveriş gerektiren işlemlerin yanı sıra ıslak imzanın zorunlu olduğu konut kredisi kullanımı gibi işlemler de yapılabilecek. Fiziki dokümanların ortadan kalktığı ve tüm dokümantasyonun cihaz üzerinden dijital olarak onaylandığı TEB Pratik Şube, aynı zamanda bankamız açısından da önemli bir operasyonel verimlilik sağlayacak. 

Bankacılıkta geleceğin şube modeli olacağına inandığımız TEB Pratik Şube ile Türkiye'nin dört bir yanınındaki banka ATM”lerinde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyoruz. Yurt dışından yazılım ve donanım almadan tamamen yerli üretime dayanan, üstelik tüm bankacılık hizmetini veren TEB Pratik Şube, bankamızın kendi bilgi işlem ve operasyon departmanları ve Ar-Ge'deki mühendis kadrosuyla, TÜBİTAK patentli olarak üretiliyor. Makinanın baskılı devresinden yazılımına kadar hepsi bizim üretimimiz. Baskılı devremizin üzerinde Türk Ekonomi Bankası yazıyor. TEB Pratik Şube'nin Denizli ve İstanbul'da pilot uygulamasına başladık. Müşterilerimizden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz. TEB Pratik Şubeleri'mizi yaygınlaştırarak ve teknolojiden de yararlanarak şube müşterilerimize de katma değer yaratmayı hedefliyoruz. 


Süper üretken. Süper zeki. 
Süper güvenli. Işte süper modellerimiz. 


Gelecek nesil A3 portföyü 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işinizde daha az kesinti. 
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Umut ve İyimserlik Havası 


Agah Uğur - CEO, Borusan Holding 


Davos, uzun zamandır görülmeyen bir umut ve iyimserlik havasıyla geçti. 
Daha da önemlisi genel olarak 2018 
beklentilerini yansıtan bu görüş, gelişmiş ekonomi katılımcılarının yanı sıra gelişmekte olan ülkelerden gelen temsilciler tarafından da benimsenmişti diyebilirim. Diğer taraftan 4. Sanayi devrimi ve ülkelerin ne kadar hazırlıklı olduğu, iklim değişikliği, varlık eşitsizliği ve kriz sonrası üretkenlik seviyelerinin halen istenilen seviyelere çıkamamış olması tartışılan konular arasında yer aldı. Hem sanayi devriminin getirdiği yeni iş modelleri- nin ve yeni teknolojilerin henüz yeterince ölçek kazanmamış olması hem de şirketlerin sürdürülebilir ve sosyal olarak anlamlı olma gayretlerinin eski model üretkenlik hesaplamalarında yer almaması kanımca yaratılan değerlerin üretkenlik verilerine gerçek seviyelerinde yansıtılmasını engelliyor. 
Bu devrimle beraber gelecek yeni ekonomik sistemin sadece büyüme değil insan değerini arttırma odaklı olacağına inanıyorum, bu nedenle gelişimi ölçecek yeni kriterlerin oluşacağı kanısındayım. 

2000'lerin başında dünyadaki likidite fazlasının getirdiği iyimserlikle yapılan yatırımlar, kriz sonrası hemen hemen her sektörde kapasite fazlasına sebep oldu. Artan rekabet ve daha da seçici hale gelen talep, fiyatların baskılanmasına ve üretkenliğin istatistiklerde eski seviyelerine dönememesine katkıda bulundu. Çözüm arayışlarının hızlandığı bu dönemde, yepyeni pazarlar açan veya var olan pazarları bozup oyunu yeniden kuran inovasyonlar görmeye başladık. Fakat bunlara da nadiren rastladığımız için şirketler, varlıklarını en optimize şekilde kullanabilecekleri yeni iş modellerine ve müşteriyi anlamaya yönelik uygulamalara yönelmeye başladı. Biz de Borusan olarak, kuluçka şirketlerimizde piyasadaki varlığı optimize edecek çözümleri sunma misyonuyla yola çıktık ve şu anda onların hızla ölçek kazanması için çalışıyoruz. 

Düşük maliyetlerle, müşterilerin beklentilerine en uygun çözümleri sunabilmek için yatırımcılar, teknoloji ve Endüstri 4.0 ağırlıklı çözümlere yönelmeye başladı. Elbette bu da 


bugünlerde halen başlarında bulundugumuz 4. Sanayi Devrimi'ni başlatmış oldu. Diğer sanayi devrimlerinden hız ve kapsam olarak çok farklı olan bu süreçte, şu anda şirketler yeni teknolojileri anlamaya ve onları müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak en düşük fiyatlarda nasıl sunabileceklerini bulmaya çalışıyorlar. Neredeyse her sektör, büyük oyuncular da dahil olmak üzere yatırımlarının büyük bir kısmını yeni teknolojilere, getireceği yeni iş modellerine ve bu iş modellerini yönetebilecek insan sermayesine yapıyor. 
Şu anda geleceğin şekillendiği çok heyecanlı bir döneme hem tanıklık ediyor hem de yön veriyoruz. Ben bu dönemi biraz 1970”lerde bilgisayar endüstrisinde rekabet etmeye benzetiyorum; çok belirsiz, oldukça rekabetçi, ama sonunda sektöründe kazananın her şeyi alacağı 

bir dönem. 

Borusan olarak şeffaf yönetime, kuruluşumuzdan beri büyük önem veriyoruz ve var olduğumuz bütün sektörlerde sürdürülebilir yatırımların yanı sıra sosyal olarak anlamlı olma ve ülkemize yarar sağlama amacıyla hareket ediyoruz. Grubumuz stratejik planı doğrultusunda belirlediğimiz hedefleri inovasyon, dijitalleşme ve Ar-Ge inisiyatifleri ile hayata geçirmeye devam ediyoruz. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yaklaşık beş yıl önce başladığımız inovasyon yolculuğuna kuluçka şirketlerimizi ve yeni ürünlerimizi olgunlaştırarak, hız kesmeden devam ediyoruz. Yılda yaklaşık 20 
milyon dolar yatırım yaptığımız inovasyon alanında hayata geçirdiğimiz kuluçka şirketlerimiz, operasyonel iş hacimlerini önemli oranda büyüttü. Bunun yanı sıra, yassı çelik sektöründeki altı yeni ürünümüz sadece ilk yıllarında 10 miyon dolar ciro yarattı. 

4. Sanayi Devrimi'ne liderlik eden büyük oyuncular içinde yer almak için gerekli olan insan sermayesine, mühendislik altyapısına ve inovasyon odaklı yönetim kaslarına sahip olduğumuza inanıyorum. Diğer taraftan dünyanın aynı süreçten geçtiğini düşünürsek, şu anda yapılan çalışmalar olgunlaştığında üretkenlik verilerinin çok farklı seviyelerde olacağı kesin. 
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“Yeni Yaka Pozisyonlar Geliyor” 


Defne Tozan — Ülke Genel Müdürü, IBM Türkiye 


IBM, 100 yıldan daha uzun bir süredir insanların etkinliğini ve verimliligini artırmaya yardımcı olmak için çalışıyor ve dünya üzerindeki yaşamı kolaylaştıran birçok sistemde de ölçülebilir iyileştirmelere imza atmaya devam ediyor. Ekonomik ve sosyal gelişim açısından büyük 

katkı sağlayan teknolojik gelişmelerin başında ise 

yine IBM olarak üzerinde 

uzun zamandır çalışmakta olduğumuz ve yatırım yaptığımız yapay zeka teknolojisi geliyor. 

IBM olarak “yapay zeka” 
terimi yerine “artırılmış zeka” 
terimini daha doğru buluyoruz. 
Çünkü bu sistemler, çok miktarda ve karmaşık yapıdaki verileri anlamlandırma kabiliyetine sahip ve bu anlamda düşündüğümüzde yadsınamayacak derecede güçlü bir araç konumunda bulunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, içinde yapay zekayı da barındıran kognitif teknolojileri benimsemiş bulunuyor. IDC'nin verilerine göre, kognitif platformlar üzerindeki küresel harcamaların 2019'da 31 milyar dolardan fazla olacağı öngörülüyor. Birkaç yıl içinde ise kognitif teknolojilerin ve yapay zekanın tüm önemli kişisel veya kurumsal karar verme süreçlerinde rolü olacağına ve tamamlayacağına inanılıyor. 

Yapay zeka; iş yapıma biçimimizi, müşterilerimizle olan iletişimimizi ve günlük yaşamlarımızı şekillendirirken, dünyadaki istihdam stratejilerini de değişti- 


dönüşeceği öngörülüyor. 

İşte bu çerçevede, yeni çağın ortaya çıkardığı pozisyonları 
“yeni yaka” olarak adlandırıyoruz. Yeni yaka pozisyonlarının pek çoğu dört yıllık bir lisans diploması gerektirmiyor; ancak siber güvenlik, veri bilimi, yapay zekâ, bulut ve bunun gibi daha pek çok spesifik alanda bilgi ve beceri sahibi olmak şart. Bu bilgi ve beceriler vasıtasıyla kazanılacak yeni yaka profesyonelleri- nin, ileride ortaya çıkacak istihdam ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz. 
IBM olarak Türkiye'de de bu yeni yaka istihdam anlayışının benimsenmesi ve bu alanda iş sahasının oluşturulması için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması adına çalışmaya başladık. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan “Okul-Sanayi İşbirliği” protokolü kapsamında IBM çalışanları Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde birçok alanda katkı sağlıyor. Yeni Yaka anlayışını, şirket ziyareti ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından yürütülmekte olan Meslek Lisesi Koçları programı kapsamındaki mentorluk faaliyetleri ile de destekliyoruz. 
Okullarda ve eğitim odaklı çalışan sivil toplum kuruluşlarında bilim ve fen konusunda çalışmak isteyen gönüllüler, IBM'in ücretsiz eğitim içeriklerinden de faydalanabiliyor. 
Öğretmenler için hizmet içi eğitim dönemlerinde teknoloji trendleri ile ilgili özel eğitim çalıştayları 


riyor. Buhar motorundan elektriğe, yarı iletkenlerden internete kadar teknolojinin her sıçrama döneminde olduğu gibi kognitif teknolojilerin de istihdam üzerinde bir etki bırakması bekleniyor. Bazı ekonomistler, gelecekteki işgücünün yüzde 19'inin yapay zekanın sonucu olarak yaratılan yeni işlerden oluşacağını tahmin ediyor. 
Şu anda bildiğimiz mesleklerin büyük bir çoğunluğunun ise insan ve makinanın birlikte yaptığı ve katkı sağladığı işlere 


"Yeni yaka pozisyonlarının pek çoğu dört yıllık bir lisans diploması gerektirmiyor" 


da gerçekleştiriyoruz. 

Sonuç olarak biz, içinde yapay zekayı da barındıran kognitif teknolojilerin ekonomik büyümeye ve toplumlara büyük faydalar sağlayacağına, iş yapış biçimlerimizi ise yeniden tanımlayacağına inanıyoruz. Bu teknolojilerin gelir eşitsizliğini hafifletme, işsizliği azaltma, gerekli işgücünün kazandırılması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi konusunda büyük katkıları olduğunu düşünüyoruz. 
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“Daha Büyük Adımlar Atılmalr 


Buğra Kavuncu — CEO, BASF Türk 


Bu yıl Davos Zirvesi'nin ana teması 
“Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek 
Oluşturmak”tı. Bu çok anlamlı tema altında sürdürülebilirlik de önemli gündem maddelerinden biri oldu. Sınırlı kaynaklara ve bu kaynakların tüketiminin değişmesi- 

nin önemine vurgu yapıldı. 
Kaynak tüketiminin sürdürülebilir bir modele oturtulması ve inovasyonun da 

bu modelde çok temel bir 

rol üstlenmesi gereğinin 

altı çizildi. Yaratılacak ortak gelecekten herkesin yararlanabilmesi adına tüketiciler ve devletlere düşen görevlere ek olarak, iş dünyasının da yapması gereken çok şey olduğundan söz edildi. 

Bu konuda farkındalığın artması ve artık daha büyük adımların atılması için iş dünyasına önemli görev düşüyor. Biz BASF olarak, çok uzun yıllardır bu yaklaşımı benimsemiş bir şirketiz. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 150 yılı aşkın sürede, doğal kaynakların korunmasını ve sürdürülebilir iş yapış şeklini şirket işleyişinin merkezine yerleştirdik. Sürdürülebilirlik artık kurum kimliğimizin ayrılmaz bir parçası ve biz bunu, günümüz iş dünyasının mutlak bir gerekliliği olarak görüyoruz. 

“Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratma” misyonu doğrultusunda, kaynakları sorumlulukla kullanıyor ve yine sorumlu bir şekilde üretim yapıyoruz, dürüst ve güvenilir bir iş ortağı olarak hareket ediyoruz ve pazar ihtiyaçlarını karşılayan en iyi çözümleri bulmak amacıyla yaratıcı düşünceleri buluşturuyor, destekliyoruz. 

Sürdürülebilir gelecek açısından tüm dünyada birçok konuda sıkıntı olmasının yanında, çevresel unsurlar göz önüne alındığında iklim değişikliği, en önemli sorunlardan biri olarak karşımızda duruyor. Küresel iklim değişikliği, kuraklık, çölleşme, yağış rejimlerinde dengesizlik, su baskınları, aşırı atmosfer ve meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Dolayısıyla bu konunun çözümü için sanayi, tarım ve enerji alanlarında yapılacak çalışmalar, iklim değişikliği başlığı altında yer alan tüm sorunların çözümüne hizmet edecek. 

Daha sürdürülebilir bir kalkınma için ekonomik çevresel ve sosyal ihtiyaçları dengelememiz ve bunun için de birlikte çalışmamız gerekiyor. BASF olarak, her açıdan verimli ve ekolojik olarak etkili bir şekilde küresel iklim koruma konusunda 


kararlılığımızı sürdürüyoruz. 

BASF çatısı altında, sadece ürünlerimiz değil, aynı zamanda tüm 

üretim süreçlerimiz de iklimi 

korumak ve yeryüzünün doğal 

kaynaklarının devamlılığını 

sağlamak üzere tasarlanıyor. 

Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde, bizden sonraki 

ua çreate ChEMİSUY Desillerin sorumluluğunu 

taşıyoruz. Bu bilinçle insan 

sağlığına, beslenmeye, 

temiz su ihtiyacına, karbondioksit salınımını azaltmaya 

yönelik ürün ve çözümler 

sunuyoruz. 

Tüm ürün uygulamalarımızı dört kategoriye ayırdık: 

. Analiz edilmiş ürünlerin 

yüzde 23'ü, “Accelerators” olarak 

adlandırdığımız grubun içerisine giriyor. Bunlar, değer zincirinde sürdürülebilirliğe önemli bir katkıda bulunuyor. 
» “Performers' pazarın tüm standart sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılayan çözümlerdir. BASF'nin analiz edilmiş ürün portföyünün yaklaşık yüzde 74,1'i bu tanıma uyuyor. 

e» o “Transitioner sürdürülebilirlik konusunda iyileştirme gereksinimlerinin belirlenmiş olduğu ve eylem planlarının tanımlandığı ürünlerdir. Analiz edilen ürünlerin yaklaşık yüzde 2,6'sı bu kategoriye giriyor. 

» oÖnemlisürdürülebilirlik kriterlerini yeterince yerine getirmeyen uygulamalar ise “Challenged” olarak etiketlenmektedir. BASF, bu ürünler için eylem planları geliştiriyor. 
Analiz edilen ürünlerin hâlihazırda yüzde 0,3'ü bu kategoriye giriyor. 

Diğer yandan dünyada sürdürülebilirliğin ilk örneklerinden “Verbund? (entegre üretim) kavramını geliştiren BASF, bu sistemle üretim hatlarında açığa çıkan yan ürünlerin diğer üretim hattında hammadde olarak kullanılmasını sağlıyor. Atık madde 
oluşumunun en aza indirgendiği bu prensiple, 2016 yılında 19 
milyon MWH enerji tasarrufu sağlandı; bu da karbondioksit salınımlarında yıllık 3,8 milyon metrik ton değerinde bir azalma anlamına geliyor. Verbund sistemi kaynak ve enerji tasarrufu sağlıyor, gaz salınımlarını en az seviyeye indiriyor, lojistik maliyetlerini azaltıyor ve altyapısal sinerjilere olanak sağlıyor. 

Özetlemek gerekirse; yaşanabilir gelecek ve daha yüksek yaşam kalitesi için dünyaya katkı sağlamak üzere kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. 


Türkiye'nin mükemmellerini aradığımız yarışmanın 

konusu Strateji, Yönetim Kalitesi ve Liderlik 

2018 Türkiye Ulusal Şampiyonu olarak 7 Avrupa ülkesinin 
ulusal şampiyonlarına karşı Avrupa Şampiyonluğu için yarışın. 
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Enerji Sektörünün Gündemini 
Arz Güvenligi ve Temiz Enerji 
Kaynakları Oluşturuyor 


Murat LeCompte — Dış İlişkiler Başkanı, SOCAR Türkiye 


Yenilenebilir, temiz ve ulaşılabilir enerji ve enerji kaynakları son dönemde dünyada 

en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Son olarak Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik 
Forumu'nda düzenlenen oturumlarda da bu konu öne çıktı 

ve güvenli bir enerjinin geleceğini yaratmak için politik engellerin ötesine nasıl geçilebileceği tartışıldı. 

Bu kapsamda, 2030 yılına 

kadar yenilenebilir enerjinin payının ikiye katlanması üzerinde duruldu. Enerji konusunun her zamanki gibi 

ön planda olduğu forumda, inovasyon ve kurumların enerji sistemlerinin geleceğini nasıl şekillendireceği ve geleceğin kaynak politikasını kontrol edecek 

yeni oyuncuların kimler olacağı 

gibi konular gündeme geldi. Bu noktadan hareketle önümüzdeki dönemin de en önemli konusunun enerji olacağı çok açık. Bunu 

Türkiye'deki çalışmalardan da anlıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın öncülüğünde yeni yatırımlara ilişkin destekler çok net bir şekilde ortaya konuyor ve yatırımlar da katlanarak artıyor. SOCAR Türkiye olarak bizim de hem enerji arzı güvenliği hem de cari açığı kapatmaya yönelik çok ciddi yatırımlarımız bulunuyor. Azerbaycan devletinin en büyük petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR”ın bir iştiraki olarak Türkiye'de Petkim, Petlim, Petkim Rüzgar Enerji Santrali (RES) şirketleriyle faaliyet gösteriyoruz. Petkim RES, özellikle geleceğin enerji kaynakları arasında yer alan rüzgar enerjisi konusunda bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin mümkün olan en verimli şekilde kullanılması gerektiği düşüncesiyle kurulan ve 17 rüzgar türbin jeneratöründen oluşan santralin, 51 megavat kapasitesi bulunuyor. Türkiye'nin cari açığının kapanmasına her yıl 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak olan STAR Rafineri ile Avrupa Birliği ve Türkiye'nin enerji arzı güvenliğine büyük destek verecek TANAP projesi ise bu yıl içinde faaliyete başlayacak. SOCAR Türkiye olarak enerji sektöründeki 


gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. 
Buna bağlı olarak dizel, jet yakıtı, LPG gibi önemli ithalat kalemlerini oluşturacak ürünleri üretecek olan 
STAR Rafineri, üretimde sadece doğalgaz kullanacak. Böylece karbon salımını en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Öte yandan bin 850 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'yi baştan başa geçen TANAP'ın en önemli parçası olduğu 
Güney Gaz Koridoru projesiyle Azerbaycan doğalgazı, 
İtalya'ya kadar ulaşacak. 
Böylelikle hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın doğalgaz arzı güvenliğine katkı sağlayacak. Enerji arz güvenliği, tükettiği enerjinin büyük kısmını ithal kaynaklardan karşılayan Türkiye gibi pek çok ülke açısından stratejik değer taşıyor. Bu açıdan bakıldığında arz güvenliğinde, enerji kaynağı çeşitliliinin yanı sıra temin edildiği ülkeler ve lojistik de çok önemli. Coğrafi konumu itibarıyla lojistik açıdan çok önemli ülkelerden biri olan Türkiye, günümüzde doğudaki enerji kaynaklarıyla Avrupa ekonomilerini buluşturacak en önemli köprülerden biri durumunda. Bölgede yaşanan gelişmeler Türkiye'nin stratejik önemini daha da artırıyor. 
48'inci Davos Zirvesi'nin de gündemini oluşturan iklim değişikliği, karbon salımlarının azaltılması ile ilgili olarak, gelecekte başta doğalgaz olmak üzere yenilenebilir enerjilerin öneminin öne çıkacağını ifade etmek istiyorum. SOCAR Türkiye olarak biz de orta ve uzun vadede bu stratejileri uygulamaya devam edeceğiz. Daha düne kadar ulaşılamayan kaynaklar, bugün inovasyon ve teknolojinin de yardımıyla çıkarılabilir hale geldi. Çok daha derin kuyular açılabilirken maliyetler de aşağı çekilebiliyor. Teknolojiyle birlikte önümüzdeki yıllarda doğalgaz, dünyanın ve enerji sektörünün çok daha fazla gündeminde olan bir ürün olacak. Temiz ve düşük karbonlu bir yakıt olması nedeniyle global enerji şirketleri, portföylerindeki doğalgaz faaliyetlerini artırmaya devam edecek. 
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Sağlıkta Deer Odaklı 
Hizmet Anlayışı 


Dr. Erhan Bulutcu — Genel Müdür, VEV Sağlık Kuruluşları 


konulmasında ve hastalara en etkili olacak 


ii ir 


Günümüzde, özellikle Kuzey Amerika'da, sağlık sektöründe hacim odaklı hizmet anlayışının yerini değer odaklı 

hizmet verme anlayışına bıraktığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda 

hastalara yarar sağlamayan 

sağlık harcamalarının azaltıldığı, hastanın sistemin merkezinde yer alacağı ve tüm 

süreçlere dahil edileceği 

bir sistem kurulması amaçlanıyor. Yapılan tıbbi ve 

idari düzenlenmeler sonucunda insan kaynağı, lojistik 

ve finansal süreçlerin iyileştirilmesiyle hasta takibinin 

kolaylaşması hedefleniyor. Bu 

misyon doğrultusunda, hastaların tüm süreçlerin merkezinde 

olduğu, bakımda standardizasyon ve mükemmelliğin yakalanmaya çalışıldığı bu sistem “Service Line” adı altında Kuzey Amerika'nın önde gelen hastanelerinde uygulanıyor. Service Line sistemini, endüstrinin diğer kollarındaki ürün bazlı üretim anlayışının, hastalık bazlı yapılanma anlayışı olarak sağlık sistemine entegre olması şeklinde yorumlamak mümkün. Hasta bakım sürecinde zaman zaman kopukluğa yol açan dikey odaklı geleneksel organizasyon yapısına alternatif olarak, Service Line sistemi hastaların hastaneye girişinden çıkışına kadar rahat ve akıcı bir hizmet almasını sağlayabilecek. Hizmet veren her türlü sağlık personelinin görev ve sorumluluklarının ayrıntılı olarak belirlendiği ve tedavi bakım planlarına ait standart protokollerin uygulandığı bu sistem, hastanemizde geçen yıl itibarıyla hayata geçirildi. 


Sonraki Adım: Sağlık Sektöründe Dijital Dönüşüm 

Dijitalleşme hayatımızın her alanını hızla kaplarken, sağlık sektörünün dijital dönüşümü de hızlı bir şekilde başladı. İlerleyen yıllarda sağlık ihtiyacı için hastaneye gitmeye gerek kalmayacağını söylemek artık mümkün. Evlerimize entegre olacak sağlık sensörleri, TeleTıp, portatif teşhis cihazları ve yapay zeka bazlı klinik tanı destek sistemleri sağlıktaki yeni teknolojilerden bazıları... Özellikle sağlık verilerinin toplanması ve bu verilerin korelasyonu ile oluşturulacak algoritmalar, yapay zeka ile klinik karar veren sistemlerin geliştirilmesine önayak olacak. Değer odaklı hizmet verme anlayışıyla bağlantılı olarak, daha spesifik teşhis 


tedavinin belirlenmesinde doktora yardımcı olacak. Biyoinformatik alanındaki bu devrim, hastaların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişmesini sağlayarak bakım kalitesini artırırken, hastanelerin ve dolayısıyla doktorların daha efektif bir çalışma modeline geçişini sağlayacak. Tanıya giden yolların dijitalleşmesi, hastaların sürece katılımlarını artıracak. Katılımın artması hastaların sağlık durumları hakkında daha bilinçli karar vermelerine etki ederken, bununla bağlantılı olarak farkındalıklarını da artıracak. Aynı zamanda mobil uygulamalar ve taşınabilir cihazlarla kronik bir sağlık 

problemine dönüşmeden hastaların 

erken uyaranlarla aksiyon almasını kolaylaştıracak. Tıptaki bu teknolojik yenilikler gelişmekte olan ülkelerdeki hastalıklara tanı koymada 

kolaylık sağlayarak önleyici tıbbın gelişmesine katkı sağlayacak. 


Tamamlayıcı Tip 

Bütün bu gelişmeler ışığında, hastaneler konvansiyonel sağlık hizmetlerinin dışına çıkarken, kişiselleştirilmiş tıp, tamamlayıcı tıbbı da beraberinde getirecek. Bütüncül yaklaşım anlayışıyla mindfullness, yoga, akupunktur, meditasyon, sağlıklı beslenme gibi farklı alanlarda bedensel ve ruhsal sağlığı destekleyici bir sistem, modern tıp anlayışıyla entegre olacak. Türkiye sağlık sektörünün 
öncüsü konumunda olan VKV Amerikan Hastanesi olarak 2017 
yılında “İyileştir Kendini” mottosuyla hastaların fiziksel ve ruhsal sağlıklarına katkıda bulunacak ve medikal tedavilerine destek olacak Code Lotus projesini başlattık. 2017 yılı Eylül ayında tam kapsamlı olarak hizmete sunulan Code Lotus bünyesinde müzik terapi, sanat terapi, çiğ beslenme atölyeleri, kayropraktik, biofeedback, akupunktur gibi farklı bütüncül yaklaşım alanlarının da eklenmesini planlıyoruz. Cleveland Clinic, MD Anderson, New York Presbyterian gibi alanında lider pek çok hastanede de örnekleri olduğu gibi, tamamlayıcı tıp ile hem yoğun stres altındaki hastane çalışanlarına hem de hastalara yönelik tasarlanmış programlar sunuluyor. 
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Dijital Dünyada Yetenek Devrimi 


Feyza Narlı — Genel Müdür, Manpower Türkiye 


Bugün hepimiz, tabiri caizse bir 
“yetenek devriminin” ortasındayız. 
Teknoloji ve dijital transformasyon şirketleri hızla dönüştürürken, bu şirketlerin ihtiyaç duydukları yetenekler de hızla değişiyor ve artık aranılan yeteneği bulmak çok 

da kolay değil. Bu ortamda sürekli öğrenmeye açık 

ve kolay adapte olabilen insanlara yönelik talep gittikçe yükseliyor ve bu özelliklere sahip kişiler kariyerlerine dair son sözü söyleme şansını yakalıyor. 
Çalışanların değeri artık halihazırda bildikleriyle değil, yeni şeyler öğrenme yetenekleriyle ölçülüyor. 

Hiçbir ülke bu dönüşümün dışında kalmayacak. Sektörler daha teknolojik ve otomatize iş süreçlerine geçtikçe, şirketlerin farklı alanlardaki (zellikle de BT alanındaki) çalışanlara duyduğu ihtiyaç artacak. Manpower Group tarafından yapılan Skills Revolution (Yetenek Devrimi) araştırmasına göre, araştırmaya dahil olan 42 ülkeden 34”ünde dijitalleşme sonucunda istihdam artışı olması bekleniyor. 

Aynı araştırmaya göre işverenlerin çoğu, dijitalleşme sonrasında çalışan sayısının aynı kalacağını veya artacağını düşünüyor. Düşüş bekleyenlerin oranı sadece yüzde 20 civarında. 
Ancak bu etki tabii ki meslekten mesleğe değişiyor. Dijital becerilere yapılması beklenen yeni yatırımlarla, çalışan sayısını en çok artırması beklenenler, BT şirketleri. Diğer taraftan otomasyon sonucunda çalışan sayısının en çok azalması beklenen meslekler ise idari ve ofis odaklı merkezler. Tüketici odaklılık ve şirketlerin müşteri hizmetlerine verdikleri değer arttıkça, rutin ve müşterilere pek değer katmayan mesleklerin de dijitalleşmenin tehdidi altında olacağını söyleyebiliriz. Bu noktada şirketler tarafında da dijitalleşme paralelinde sürdürülmesi gereken en önemli süreç “Değişim Yönetimi.” 
Çalışan yetkinliklerinin ve becerilerinin de bu doğrultuda dönüştürülmesi gerekiyor. 

Dönüşüm rüzgarında kaybolmamak için, eğitimden işe giriş aşamasına kadar net kariyer rotaları yaratacak 


becerileri edinmeliyiz. Daha hızlı, daha uygulamalı ve deneysel eğitim içerikleri barındıran hızlandırı!- mış programlara ihtiyacımız var. Ayrıca, daha çok insanı değer kaybeden sektörlerden gelişen sektörlere doğru yönlendirmeliyiz. 
İnsanların farklı düşünmelerine yardım etmeliyiz. 
Bu dijital dünyada başarının anahtarı üniversite diploması değil, sürekli gelişim iştahı olacak. Bu nedenle insanların merakını ve öğrenme yeteneğini beslemeli ve böylece kendilerini sürekli geliştirme arzusu ve yetisine sahip olmalarını ve istihdam değerlerini korumalarını sağlamalıyız. Doğru becerilere sahip olan insanlar teknolojiyle yarışmak yerine, teknolojiden güç alacaktır. Bu dönüşüm çağında liderlerin en zorlu görevlerinden biri de çalışanların zamana yenik düşmeden kendilerini geliştirmelerine yardımcı olabilmek olacaktır. 

Dijitalleşme sürecinin baş döndüren hızına rağmen değerini kaybetmeyen, hatta artıran insani beceriler de olacak. 
Örneğin iletişim, işbirliği, yaratıcılık, ilişki kurma becerisi, bilişsel yetiler, merak ve öğrenme hevesi. Bu insani özellikler teknolojinin gücünü artıracak ve otomasyonun insan gücünün yerine geçmesi tehdidinin şiddetini azaltacak. İletişim becerilerinin önemi, dijitalleşmeye yön veren ekiplerin bir arada çalıştığı BT alanında daha da yüksek olacaktır. BT artık tekil bir departman olarak değil, dönüşümün temel bir öğesi olan departmanlar arası bir fonksiyon olarak değerlendirilmeli. 

Dijitalleşme liderlik konusunda da değişimlerin habercisi. 
Mevcut liderlik yetilerinin yüzde 80'i (adaptasyon gücü, motivasyon, dayanıklılık ve enerji) aynı kalacak olsa da, dijital çağda yeni bir liderlik tarzı gerekecek. Liderleri bugüne taşıyan değerlerin çoğu, onların geleceğe ulaşması için yeterli olmayacak. Bugünün liderleri cesur olmalı, ani başarısızlıklara hazırlıklı olmalı ve elbette başkalarının taşıdığı potansiyeli açığa çıkarabilmeli ve bu potansiyeli işleyebilmeli. 
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Dijital Ekonomiyi Yapay Zeka 
Sekillendirecek 


Murat Kansu — CEO, Microsoft Türkiye 


Her yıl Davos'ta gerçekleşen Dünya 
Ekonomik Forumu'nda dünya çapında 
CEO'ların katılımıyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaşan PriceWaterhouseCoopers (PWC), 
2018 Küresel CEO Raporu'nu 
açıkladı. 85 ülkede 1293 CEO 

ile yapılan araştırmaya göre 
CEO'ların üç konuda endişeli olduğu ortaya çıktı. 
Bunlar sırasıyla regülasyonlar, terör ve jeopolitik belirsizlikler idi. 
Bunun yanı sıra sürdürülebilir ekonomi, toplumsal gelişim, çevre kirliliği, refah dağılımındaki eşitsizlik, istihdam ve eğitim Davos'un gündeminde yer alan konular arasındaydı. Microsoft olarak giderek parçalanan ve birden fazla konu ile mücadele eden ortak geleceğin kesişim noktasında teknolojinin ve dijital ekonominin yer aldığına inanıyoruz. 

Teknolojinin artık otomasyon yöntemlerinden çıkartılıp bir çalışma kültürü ve stratejisi olarak benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. 

İnovasyon her zaman önemli ama esas kritik olan üretkenlik. 
Yıkıcı teknolojilerden yapıcı sonuçlar çıkarmak, odaklı ve stratejik planlar yapmak çok önemli. Bu sebeple dijital dönüşüm projelerinde teknolojinin bir araç olup, amacın baştan ne olduğu çok iyi tespit edilmeli. 

Davos'un gündeminde olan konulardan birisi de siber güvenlikti. Microsoft olarak bugün dünya üzerindeki 1.5 milyar cihazın güvenliğinden sorumlu ve milyonlarca şirketin güvendiği, dünyanın en büyük bulut platformlarına sahipiz. Ayda 400 milyar kimlik doğrulaması yapıyoruz. Yine Microsoft altyapısında her ay 
300 milyar adet spam e-posta ve zararlı yazılımı analiz ediyoruz. 

Davos'ta tartışılan bir başka konu da yapay zeka idi. Yapay zekanın 2030 itibariyle küresel GSYH ye yüzde 14 lük bir artışla 15.7 trilyon dolar ekleyeceği öngörülüyor. 

Microsoft olarak bu büyük dönüşümü yakından takip ediyoruz. Microsoft Research'ün araştırmasına göre 2019 yılına kadar dijital dönüşüm girişimlerinin yüzde 40'ı yapay zeka hizmetleri kullanacak. 

Microsoft olarak yapay zeka çalışmalarımızı ele alırken hep 


“insan ve makine” arasındaki ilişki ve işbirliinin optimum fayda ve değer ekseninde olmasına dikkat ediyoruz. İnsanlar davranışsal bilimlerde hâlâ bilgisayarlardan çok daha ileride. Örneğin 
Skype bugün sesli çağrılarda sekiz dilde, anlık mesajlarda 
50'den fazla dilde iletişim kurmanıza yardımcı oluyor. 
Yapay zeka odaklı girişimler uzun vadede katlanarak büyüyecek. 2020'de gelişmiş ekonomilerinde yaşayan vatandaşların yüzde 20'si yapay zeka asistanları ile günlük hayatlarını sürdürecekler. Sağlık, finans ve servis sektörü de bu teknolojiden en fazla etkilenen pazarlar olacak. 
Yapay zeka ile işe alım kriterleri de değişecek. Örneğin call center'larda işe alımların yüzde 10'u, bot uygulamaları yazanlardan oluşacak. 
Bununla birlikte, bulut bilişim büyümeye 
devam edecek. IDC'ye göre bulut bilişim pazarı 2021 
yılına kadar iki kat büyüyecek. 

Değişen dünya ve gelişen teknolojiler ışığında Microsoft olarak biz “Akıllı Bulut ve Akıllı Erişim Noktaları" anlayışı ile dijital ekonomide ön plana çıkmayı amaçlıyoruz. Buradaki gayemiz gezegendeki her bireyin ve kurumun teknolojilerimizle gücüne güç katmak. 

Akıllı Bulut ve Akıllı Erişim Noktaları modelinin üç ana özelliği bulunuyor: Birincisi, teknoloji deneyiminin artık masaüstü, dizüstü, akıllı telefon ve tablet gibi birden fazla cihaz üzerinden yaşanıyor olması. Örneğin, işyerindeki bir bilgisayarda başlatılan çalışma, bir akıllı telefonda tamamlanabiliyor. 

İkinci özellik ise her cihazın ve uygulamanın, deneyimi geliştirmek için dahili yapay zeka yeteneklerine sahip olması. Ve üçüncü özellik ise gittikçe artan karmaşık uygulama gruplarını geliştirmek ve yönetmek için yeni imkanlar sunan, mikro servisler ve sunucu-dışı teknolojilerin artan kullanımı. 

Burada bir başka önemli konuya değinmek isterim; o da çağımızın popüler terimi dijital dönüşüm. Microsoft Research taratından yapılan bir araştırmaya göre, dijital dönüşüm projelerini başarıyla entegre edemeyen kurumların yüzde 20*si geleceğini riske atacak. 
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2018'in Risk Üçgeni: İklim 
Değişimi, Siber Riskler ve 
Büyüyen Ekonomi 


Hakan Kayganacı — CEO, Marsh Türkiye 


Her yıl Davos'ta gerçekleşen, farklı ülke ve sektörler- den sayısız profesyonelin gündemine oturan Dünya 
Ekonomik Forumu'nun 

şu günlerde odak noktası; 
Marsh & McLennan 
Companies, Zurich 
Insurance Group ve 
Harvard Üniversitesi işbirliği 

ile hazırlanan 2018 Küresel 
Riskler Raporu. Geçtiğimiz hafta 13*üncüsünü yayınladığımız ve iş dünyasına stratejik rehberlik eden Küresel Riskler 
Raporumuzda buzdağının görünmeyen kısmını, dünyanın kaderini belirleyen risk modellerini ele aldık. 
Farklı sektörlere ait derin katmanlı veri analizleri ve sektörün önde gelen isimleri tarafından yanıtlanan risk anketi ile şekillendirdiğimiz raporun 

başrol oyuncuları; iklim değişimi ve çevresel riskler, dijitalleşme ile doğan siber riskler ve büyüyen ekonominin getirdiği jeopolitik ve politik yapı değişimleri oldu. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşananların en ağırı olan 
2008 krizinin yaraları sonunda geride kaldı. Globalleşen ekonomik sistem ile üretim ve tüketim kriterlerimizin çıtasını gittikçe yükseltiyoruz. Kısa vadede bol faydasını gördüğümüz bu gelişme, uzun vadede sadece para piyasaları için değil etik değerlerden altyapı sistemlerine, insanoğlunun izini taşıyan tüm alanlar açısından risk taşıyor. Teknoloji, iş dünyası ve siyasi topluluklar her gün birbirine daha fazla kenetleniyor; finansal, dijital ve bilimsel kaynaklardan aldığımız haz gittikçe artıyor ve tüm bunlara paralel olarak karşılaştığımız sistematik risklerin sayısı da artıyor. 
Domino taşı misali, altyapıdaki en ufak bir pürüz büyük çerçevede katastrofik karmaşalara yol açabilecek etkide. Baby boomerlar, X ve Y jenerasyonundan oluşan harmonize toplumlar ise bu denli kompleks bir yapıya adapte olmaya çalışan ilk nesil. 
Bağları gittikçe güçlenen entegre sistemin gelecekte üretebileceği senaryolar, ilk kez karşılaşacağımız durumlardan oluşurken risk faktörlerini göz önünde bulundurmak ve bu faktörlere uygun 


çözüm senaryoları üretmek tüm iş dünyası profesyonelleri için büyük önem arz ediyor. 
Marsh Türkiye olarak müşterilerimize sunduğumuz risk çözümlerini yeni dünya düzenini kapsayacak şekilde geliştiriyor, bu risklerin üzerinden gelmek için entegre çözümler üretiyoruz. 


Ekonomik Riskler Out, 
Çevresel Riskler In 
Risk anket katılımcılarının yüzde 59'u 2018'i daha riskli bir yıl olarak değerlendiriyor ancak bu yıl çevresel faktörler, ekonomik dalgalanmaların yarattığı endişenin önüne geçti. Endüstri Devrimi öncesine kıyasla hava sıcaklığının 1.1 artması bu endişenin ana sebeplerinden biri. Paris Anlaşması'na göre mevcut ekosistemin tolere edebileceği en yüksek değişim sadece 1.5 derece. 
1970 yılından 2012 yılına kadar ekosistemin parçası olan canlı 
türlerinin yüzde 58 azaldığını, gıda tedarikimizin yüzde 75'inin sadece 12 farklı bitki ve beş çeşit hayvan türünden sağlandığını da göz önünde bulundurduğumuzda riskin ve beraberinde gelen endişenin arttığı aşikar. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 90'ı hava kirliliğinin insan yaşamını tehdit edecek kadar arttığı bölgelerde yaşıyor. Hatta geçtiğimiz yıl Delhi'yi alarma geçiren hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen ideal oranın tam 11 katıydı. Araştırmacıların “Ekolojik Armageddon” ve sağlık savaşları beklentisi artarken hükümetler de bu sorunun üstesinden gelmek için yapıcı tutumlar sergilemeye başladı. Geçtiğimiz yıl Norveç Ulusal Varlık Fonu çevre dostu enerjiler üzerine yatırım yapmaya başlayarak bir ilke imza attı. 


Ekonomilerin Siber Dünya ile İmtihanı 

Peki ekonomik risk tarihe mi karıştı? Ekonomik göstergeler her ne kadar olumlu yönde olsa da, istihdam sorunu ve gelir eşitsizliği gibi kronik risklerin tarihe karışması hiçbir zaman söz konusu 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Nelerden endişe duyuyoruz? 


WEF araştırmasına göre en önemli küresel riskler 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değil. Dünya ekonomisi tüm paydaşlarıyla hızlı bir büyüme ve güçlenme sürecinden geçerken gizli risklerin de baş gösterdiği bir döneme giriyoruz. Teknoloji ve dijitalleşme ile harmanlanan ekonomi, ekstrem trendler ile daha yıkıcı bir güce bürünüyor. 
Araştırma sonuçlarına göre uluslararası varlık farkı azalırken ülkeler ortalamasında iç gelir eşitsizliği son 30 yıl içerisinde yüzde 53 artış gösterdi. 2008'den beri ise gelir eşitsizliği, küresel riskleri artıran faktörler arasında üçüncü sırada. Teknolojinin istihdam dengesine etkisi ise işin tuzu biberi. Dijitalleşme ile yeni sektörler keşfedilirken beraberinde gelen otomasyon ile istihdam imkanları azalıyor. Anket sonuçlarına göre teknolojinin olumsuz etkileri ile yüksek işsizlik oranı birbiri ile en fazla bağlantısı olan risk çeşitleri olarak değerlendiriliyor ve etkisini hem uluslararası hem de toplumsal boyuta taşıyor. 

2008 sonrası yapılan iyileştirmelere rağmen ağır riskler listesinin üçüncü sırasında finansal sistemler var. Avrupa Birliği'nin sunduğu “serbest-dolaşım” sistemi, ekonomi sendikaları, Euro Bölgesi kuralları gibi uygulamaların finans dünyasına destek olduğu dönemi yavaş yavaş geride bırakıyoruz, mevcut büyümeyi sürdürmek ve başta İngiltere ve ABD'nin uygulamaya koyduğu merkantilist akımdan etkilenmemek için ise daha esnek politikalara ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle kural tanımayan dijital dünyanın para birimlerinden, güvenlik sistemlerine hayatımızın her anına işlediği süreçte esnek stratejileri doğru risk faktörleriyle değerlendiren ve aksiyon alan sektörler, geleceğe daha sağlam 


adımlarla ilerliyor. 

Dijital dünyanın beraberinde getirdiği yeni kavramlardan biri de siber güvenlik ve riskler. Sabahları bindiğimiz metro vagonundan, para piyasalarına ve hatta gelecek jenerasyonların etik değerlerine kadar dokunabilen siber risk faktörü Türkiye'de de hızla farkındalık kazanan bir konu. 2018 itibarıyla dünya genelindeki loT cihaz sayısı 8,4 milyara ulaşırken bu sayının 2020 
yılında 20,4 milyara çıkması bekliyor. İş dünyasında ise geçtigimiz yıla ait 4 milyon veri ihlali kaydı mevcut; DDoS saldırıları yüzde 140 artış gösterdi. Yedi farklı ülkede 254 firmadan toplanan veriye göre, siber saldırıların firma başına maliyeti önceki yıla kıyasla yüzde 27,4 artarak 11,7 milyon sterline ulaştı. Lojistik sektörünün devleri arasında yer akan FedEx, Merck ve Maersk, yakın geçmişteki NotPetya saldırıları nedeniyle 300 milyon dolarlık kayıp yaşadığını açıkladı. Bu örnekler göz önünde bulundurulduğunda, iş dünyası için bir çekim noktası olan İstanbul'da herhangi bir altyapının başarıya ulaşan bir siber saldırıya uğraması, milyon dolarlarla ifade edilen zarardan daha ötesine neden olabilir. Başta bankalar ve finans kurumları olmak üzere en ufak bir siber saldırı dedikodusunda dahi son kullanıcı tarafından güvenoyunu kaybeden şirketler, olası senaryolara karşın risk çözümleri uygulayarak karşılaşabilecekleri zararı minimize edebilir. Marsh Türkiye olarak biz de müşterilerimizin riskini en aza indirmek için geleneksel ürünlerimizi siber risk ürünleri ile entegre ederek her duruma karşı hazırlıklı olmalarını sağlıyoruz. 
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Dünyanın En Fakir Kadınlarına 
Akıllı Teletonlarla Destek Olmak 


Hephzi Pemberton — Kurucu, Kiteka 


Mobil teknolojilerin milyonları bağlama ve onlara yardımcı olma gücü yadsınamaz. Ancak bu güç yeterince adil biçimde paylaştırılabilmiş değil. Gelişmekte 

olan ülkelerdeki dezavantajlı kadınların mobil teknolojiye erişimleri çok daha 

zor. Sahraaltı Afrika bölgesinde yaşayan kadınların bir akıllı telefona sahip | olma ihtimalleri erkeklere kıyasla yüzde 23 daha 

düşük (GSMA, 2013 verilerine göre) ve çevrimiçi olma olasılıkları erkeklere kıyasla 

yüzde 45 daha az (Intel, 2015 
verilerine göre.) Bu tabloya bakıldığında yaklaşık 300 milyon kadının, içinde yaşadığımız dijital ve küresel dünyadan mahrum kaldığı söylenebilir. Gelecek nesilleri yetiştiren ve sosyal dokuyu kurgulayanlar kadınlardır. Bu kadınları teknolojiyi kullanabilmeleri 

için eğitmek ve bağlantıya geçirmek, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilirlik Hedeflerinden beşincisi olan Cinsiyet Eşitliği amacının da kapsamındadır. 

Lubumbashi (Demokratik Kongo Cumhuriyeti) ve Londra'da yaşayan bir iş kadını ve melek yatırımcı olarak, daha önce dokunulmamış potansiyellerin açığa çıkarılması ve sosyal ve ekonomik değişime yönelik fırsatlar ortaya koyulması noktasında teknolojinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu nedenle Aralık 2016'da Uganda'da Kiteka'yı kurdum. 
Misyonumuz, dünyanın en fakir kadınlarına bir ses ve bir gelecek vermek için mobil teknolojilerin gücünden faydalanmak. Akıllı telefonlara yönelik kredi sağlayarak, iş ve teknoloji eğitimleri vererek ve online çalışma imkanları sağlayarak bunu başarmayı amaçlıyoruz. Kadınlara, çevrimiçi olma ve dünya ile etkileşime geçme fırsatı verildiğinde güvenlerinin arttığını ve sosyal değişimin hızlandığını görüyoruz. Kiteka programına katılan 135 kadının yüzde 90'ı akıllı telefon sahibi olduğunda kendini daha özgüvenli, yüzde 80'i ise daha güvende hissettiğini söylüyor. 

Programımızın en güçlü özelliği kadınları uluslararası müşterilerin beklentilerine uygun biçimde akıllı telefonlar 


aracılığıyla dijital çalışmaya yönelik eğitmek. Ortalamada programa katılan kadınlara saatte 2 dolar ödüyoruz ki bu onların bir tam günlük yevmiyelerine eşit. Akıllı telefonlar üzerinden iş yapabilmek hem evde hem de yerel işyerlerinde çalışmak zorunda olan kadınlara daha fazla esneklik sağlıyor. Onlar, istedikleri zaman ve istedikleri yerden çalışabilme ni becerisine kavuştuklarında dijital dünyadan kendi paylarını alır hale geliyor. Evinde akıllı telefondan çalışmayı tercih eden kadınların dörtte biri yeni doğum yapan ve bebeklerine bakmak için evde kalmak zorunda olan kişiler. Öyle ki dijital işinden kazandığı paralarla bebeğine aldığı yeni battaniyenin fotoğrafını WhatsApp grubuna göndermek onlar için ayrı bir mutluluk 

olabiliyor. 

Akıllı telefonlar, kadınlara sadece seslerini duyurma imkanı vermekle kalmıyor. Finansmana, sağlık bilgilerine ve eğitim araçlarına erişim fırsatı da sağlıyor. Kiteka programına dahil olan kadınların yüzde 7'inden fazlası kazançlarını çevrimiçi para olarak kullanıyor. Bu, daha önce parayı evin erkeğinin yönetmesi veya birikim yapma şansı bulamaması nedeniyle tasarruf edemeyen kadınlar için ciddi bir değer. 
Programımızdaki kadınların yüzde 10*undan fazlası artık çocuklarının eğitimi için para biriktirebiliyor ve daha fazla kadın programa katıldıkça bu oranın artacağına inanıyoruz. 

Akıllı telefonları bir sosyal değişim aracı olarak kullanma konusunda Kiteka yalnız değil. (M-Pesa, M-Kopa ve We Farm da bu alanda harika işler yapıyor.) Ancak bu aracı bir cinsiyet eşitliği kaldıracı olarak kullanma ve dünyanın en fakir kadınlarına ekonomik kazanç sağlama anlamında eşsiz. Nasıl mobil para finansal hizmetler dünyasını dönüştürdüyse, kadınları güçlendirmek de sosyal, politik ve ekonomik dünyaları değiştiriyor. 2030 hedefimize varmamız için önümüzde uzun bir yol var ancak her akıllı telefon ve her kadın, bir adım ilerlemek demek. 
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Küreselleşme ve Gelece8imiz 


Claus Lassen — CEO, DHL Express Turkey 


Küreselleşme; gücünü teknolojiden alan, yakıtı bilgi olan ve içgörü ile hareket eden yeni bir ekonomi oluşturdu. Ancak dünyanın artık “daha fazla” 
küreselleşmeye değil daha sürdürülebilir bir küreselleşmeye ihtiyacı var. 

Bu nedenle uzun vadeli büyüme hedefine koşan ülkelerin eğitime ve altyapıya da yatırım yapmaları gerekiyor. 

Küreselleşme, e-ticaretin gelişmesi için de zemin oluşturdu. Küreselleşme sayesinde yerel şirketler uluslararası pazarlarda küresel şirketlerle rekabet eder hale geldi. 
Ticaretin önündeki engeller yıkıldı ve küçük şirketlerin büyük pazarlara girmeleri daha da kolaylaştı. 

Ürünlerin lojistiği, tedarik zincirinin en etkin ve uygun maliyetli akışı yakalayabilmesi için planlama, uygulama ve kontrol süreçlerini bünyesinde barındırır. Aslında lojistik; doğru ürünlerin doğru noktalara, doğru koşullarda, doğru zamanda ve en az maliyetle ulaştırılmasına yönelik bir bilim ve sanattır. Bu açıdan bakıldığında bizler DAL'de müşterilerimizin ürünlerinin “doğru kişiye” ve “zamanında” erişmesine öncülük ediyoruz. Dünyanın her yerinde insanları ve pazarları birbirine bağlıyor ve gelecekte serbest piyasanın ve küresel etkileşimin önde gelen bir savunucusu olarak konumlanıyoruz. 

E-ticaret kadar hızlı büyüyen bir başka pazar neredeyse yok gibi. 2020 yılına gelindiğinde bu pazarın yıllık 2 trilyon euroluk bir hacme ulaşması bekleniyor. Küreselleşmenin bir sonucu olarak e-ticaret, son 10 yılda her ölçekten şirket için muazzam bir fırsat penceresi oluşturdu. Günümüzde birçok kişi için e-ticaret olmadan yaşamak neredeyse imkansız veya çok zor ve karmaşık bir hale geldi. 

Çin, ABD ve Birleşik krallık, sınır ötesi e-ticaretin yüzde 6O'ını gerçekleştirirken talebin sadece yüzde 30'u bu bölgelerden geliyor. E-ticaret dünyada iş yapma biçimlerimizi radikal biçimde değiştiriyor. Deutsche Post DHL Grup olarak büyük resmi daha iyi görebilmek için 21st Century Spice 


Trade Report adlı bir rapor hazırladık. Bu rapora göre sınır ötesi e-ticaret 2015-2020 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 25lik bir büyüme hızı sergiliyor ve sergileyecek. Bu oran, iç pazardaki ticaretin büyüme oranının iki katına karşılık geliyor. 

DHL olarak online perakendecilerin önde gelen küresel lojistik iş ortağıyız. Bu yüzden şirketlere ve milyonlarca son 

kullanıcıya yönelik özel bir sorumluluğumuz var: 

Gelecek trendlerini belirlemek, tüketicilerin ve e-ticaret şirketlerinin hayatlarını kolaylaştırmak. Bunun için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. 
Küreselleşmenin geleceğine bakıldığında değişimi bir fırsat olarak gören ve insan faktörünü akıllıca kullanarak yeni teknolojileri hayata geçiren şirketlerin başarıyı yakalayabileceği anlaşılıyor. DHL olarak teslimat drone'ları, artırılmış gerçeklik gözlükleri ve paketleri düzenleyen robotlar gibi birçok teknolojinin merkezinde yer alıyoruz. Ekonominin ve teknolojinin hızla geliştiği bir ortamda dünyamız için en büyük barış unsuru olduğuna inandığımız dijitalleşmenin ve küreselleşmenin omurgasının oluşturulmasında 510 bin çalışanımız çok önemli bir rol oynuyor. 

Bu ileri teknolojik geleceğin sunduğu fırsatları yakalayabilmek için insan faktörünün önemini unutmamamız gerekli. Şirketler için dijitalleşme, verimlilik artışında en önemli unsurlardan biri ve bu hedefi yakalamak için iyi eğitimli ve kalifiye bir işgücü elzem. Daha iyi performans göstermek için şirketin iş amaçlarının her bir çalışan tarafından anlaşılması çok önemli. İşi daha iyi anlamak, performansı da artırıyor. 

Son yarım yüzyıldır dünyadaki gelişimin ana motoru küreselleşmeydi ve küreselleşme dijital dönüşümü tetikledi. Bugün insan faktörü ile dijitalleşme akıllıca dengelendiğinde sınırları aşan etkileşimler hayatımızı çok daha iyi hale getiriyor ve bu trend gelişerek devam edecek. 
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Dijital Geleceği Nasıl Koruruz? 


Gökhan Say — CEO, Imnovera 


Siber tehditler, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen World Economic 
Forum'da açıklanan Executive 
Opinion 2017 Survey'de terör saldırılarının, varlık balon- A4 larının, mali krizlerin bile üstündeki en büyük global 

risk olarak değerlendirildi. Bu değerlendirmeye katılmamak elde değil ve bence önümüzde siber 

suç imparatorluklarına 

karşı çok zorlu geçeceğini düşündüğüm kritik bir savaş bizi bekliyor. 

WEF'de de üzerinde önemle durulduğu üzere, bu savaş için yapılması gereken birçok şeyin ilki çok açık: Birlik olmak. Çünkü bu savaşı güvenlik uzmanlarının, şirketlerin hatta ülkelerin bile yalnız başına kazanma ihtimali yok. Global olarak birlikteliğe ihtiyaç var. 

Adı Brain (Beyin) olsa da hiç de akıllı olmayan dünyanın ilk virüsünden bugünün nükleer saldırılarını bile başlatabilecek, kendilerini yıllarca saklayabilecek kadar sessiz ve tehlikeli zararlı kodlarına; dünün script kiddie adı verilen çocuk yaştaki, çoğu zaman merakına yenik düşen veya zekalarını kanıtlamak isteyen hackerlarından, bugünün milyarlarca dolarlık siber suç örgütlerine siber tehdidin yapısı inanılmaz ölçüde değişmiş durumda. 

World Economic Forum'un 2017'de açıkladığı rakamlarla siber tehditlerin dünyaya yıllık toplam maliyeti 3 trilyon dolar. 
Bunun küresel GSMH'nin yaklaşık yüzde Si olduğunu, ayrıca tarihimizdeki en büyük ekonomik kriz olan 2008 Mortgage Krizi'nin dünyaya dört yılda verdiği zararın 11 trilyon dolar olduğunu ve yine önümüzdeki dört yılda siber tehdidin dünyaya toplam maliyetinin bunun 1,5 katına çıkabileceğini düşünecek olursak, sanırım almamız gereken önlemlerin ne kadar kritik olduğunu daha da iyi anlayabiliriz. 

Ne yazık ki bu büyük tehdit bir günde bu hale gelmedi, yıllar boyunca siber güvenliğe verilmeyen önem bugün kötülerin yüz milyarlarca dolara hükmetmesine ve ne yazık ki iyilerden daha hızlı, daha inovatif ve daha örgütlü olabilmesine neden oldu. Düşünsenize, hackerların Ar-Ge bütçelerinin 


güvenlik sektöründen kat kat daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. 


Biz, güvenliğin işleri yavaşlattığı 
.. 


düşüncesi nedeniyle ülkeler, 


kurumlar veya şirketler arası işbirliğini sağlamakta güçlük çekerken, farklı ülkelerdeki onlarca suç örgütü ve yüzlerce hacker global saldırılarını başlatmak için dakikalar içinde bir araya gelebiliyor. 

İş dünyası bakışıyla daha iyi planlama yapan, daha iyi takım oyunu 

oynayan ve daha çevik olan kazanıyor, ama ne yazık ki konu siber güvenlik olduğunda bu iyiler aleyhine bir durum olarak karşımıza çıkıyor. 
Her şeyin ötesinde bugün, dijital dönüşümle sadece iş dünyası değil, insanlık adına belki de tarihimizdeki en büyük fırsat için hazırlanıyoruz. Ancak sosyal medya, mobil, bulut ve büyük veri dörtlüsünün inanılmaz sinerjisiyle başlayan transformasyonun birinci dalgasında güvenlik adına dünya genelinde iyi bir sınav veremediğimiz çok açık. Hatta tabiri caizse, bu ilk dalga bizi ezdi geçti. 
Sosyal medya ile gizliliği kaybettik, hackerlar saldırılarında kullanmak için her türlü kişisel bilgiye rahatça ulaşmaya başladı. Mobil ve bulut teknolojileri ile eskiden bir firewal'un arkasına sakladığımız şirketlerimizin sınırlarını çizemez hale geldik. Büyük veriyle datanın kontrolünü kaybettik ve tam anlamıyla korumamız gereken datanın hangisi olduğunu bile anlamakta zorluk çekmeye başladık. İyi haber şu ki, çok çabuk öğrendik ve her ne kadar hep "Bir musibet, bin nasihatten iyidir" stratejisiyle hareket etsek de en azından tam anlamıyla Nietzschze”nin "Öldürmeyen acı güçlendirir" sözünü kanıtladık. Kötü haber ise bu eğitimin trilyonlarca dolara mal olması oldu. 

Şimdi ikinci tranformasyon dalgasına hazırlanıyoruz, bu çok daha büyük bir dalga. Yine merkezinde inanılmaz büyüklükteki veri olsa da çok daha akıllı, çok daha işlenmiş olacak. 

Bugün kurumlarımız yapay zeka, birbirine bağlı nesneler, robotik, blockchain gibi yeni teknolojiler, yeni BT altyapıları 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ve dijital ekosistemlerle yeni bir dijital müşteri deneyimine hazırlanıyor. 

Peki bu yarışta da siber suç örgütleri bizden daha inovatif olabilir mi? Biz blockchain teknolojilerinin kullanım alanlarını ve kripto paraların bankacılık sisteminin parçası olmasını yeni yeni tartışmaya başlamışken, siber suç örgütleri yıllardır işlerini darknet”te bitcoin ile gerçekleştiriyor. Günümüzün en tehlikeli saldırılarından olan ransomware (fidye) saldırılarının ödemesi bile bitcoin ile gerçekleştiriliyor, çünkü izlenmesi imkansız ve taşıma problemi olmayan bir paradan bahsediyoruz. Hackerlar için, şu ana kadar dünyanın en büyük swift saldırısı olarak tarihe geçen 81 milyon dolarlık Bangladesh Merkez Bankası siber soygununda parayı çalmaktan daha zor olan, tonlarca ağırlıktaki parayı tam tabiriyle arabanın bagajına koyabilmekti ki bu nedenle tamamını çalamadılar. 
Bugün teknolojik sınırlar nedeniyle 21 milyonla sınırlı bitcoimin değerindeki 20 bin dolarlara kadar çıkan inanılmaz patlamanın, bu para trafiğine katkısı nedeniyle suç örgütlerinin etkisiyle yapıldığının düşünülmesi çok da öngörülemez bir komplo teorisi olmasa gerek. 

Diğer yandan hackerlar yapay zeka kullanarak saldırılarını çok daha güçlü hale getirmiş durumda. Büyük veriyi inanılmaz hızlı şekilde işleyerek kurbanlarını profilleyebiliyorlar. İyi yapay zekayla, kötü yapay zekanın savaşacağı güne az kaldı. Yani dijital transformasyonda da iyiler ve kötüler yarışı şimdiden başladı demek hiç de zor değil. 

Peki ne yapmalıyız? Bu savaşa hazırlığa teknoloji gözlüğüyle baktığımızda saldırıları çok daha etkin tespit edebildiğimiz ve bunlara çok daha hızlı cevap verebildiğimiz, karmaşık güvenlik altyapılarının 


karşıya geçerken önce sağına sonra soluna bak" kadar hayatımızın parçası haline gelmesinin, 

e Bir alışkanlık haline dönüşmesinin, 

* oÇocukyaşta bu eğitimin başlamasının, 

e Kurumsalanlamda, 

» Güvenliğin tüm iş süreçlerine girmesinin, 

»* oHenüzyenibir proje tasarım aşamasındayken güvenliğin de diğer birçok konuyla beraber sürecin en başında değerlendirilmesinin, 

e oGüvenliğerisk yönetimi gözlüğüyle bakıp doğru risk analizleriyle doğru kararlara ışık tutulabilmesinin, 

e Devletler anlamında, 

e o Milli siber güvenlik teknolojileri Ar-Ge'sine destek olunmasının, 

e Güvenlik regülasyonları ve bu konudaki kanunların etkin ve katı olmaya devam etmesinin, hatta daha da katı olmasının, 

» WEF'in tabiriyle Dijital Geneva Anlaşması'nın imzalanmasının ve ülkelerarası tam bir global işbirliği ortamı sağlanmasının, hazırlığın ötesinde hep temkinli kalmak için uygulanması gereken çok kritik konu başlıkları olduğuna inanıyorum. 

Peki bu savaşı kazanamazsak ne olur? Atlantic Council tarafından hazırlanan bir raporda, eğer siber güvenlik dijital transformasyonun hızını yakalayamazsa, 2030 yılına kadar dünya ekonomisinin dijital ekonomiyle gelecek 190 trilyon dolarlık bir fırsattan vazgeçmek zorunda kalacağı öngörülüyor. Yani kazanmamız, dijital transformasyon için olmazsa olmaz. 

Çok daha kritiği, bugün yapay 


tam anlamıyla orkestrasyonunu gerçekleştirdiğimiz otomasyon çözümlerinin çok önem kazanacağı açık. Bununla beraber tecrübeyi merkezileştirecek şekilde bu korumayı yönetilen güvenlik hizmetleri olarak sunmak giderek daha da kaçınılmaz hale gelecek. 

Diğer yandan insan ve süreç dediğimizde konuyu bireyler, kurumlar ve devletler seviyesinde ele almamız gerektiğini düşünüyorum. 
e Bireysel anlamda, 

» o Siber güvenliğin "Karşıdan 


"Şirketler süvenliğe dair işbirliğinde ağır kalırken, hacker'lar 


birkaç dakikada organize olabiliyor" 


zeka, robotik ve internete bağlı milyarlarca nesne ile "dijital" ve 
"fiziksel" kavramlarının tamamen iç içe girmiş olması ve bu nedenle risk altında olanın sadece para değil, bu yeni dünyada kitle ölümleriyle bile sonuçlanacak siber saldırılar olması. 

Kısacası artık dijital geleceği korumak demek sadece şirketleri ve ekonomileri değil, insan hayatını ve çocuklarımızı korumak demek. İşte bu yüzden sorumluluğumuz çok daha büyük ve el ele vermemiz çok daha önemli. 
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Gelecekte Mobilite; Üçüncü 
Boyuta Dâir Bir Yaklaşım 


Tim Kobe — CEO, Eight Inc. ve Yessica Bridger 


Kısa bir süre sonra şehirlerde yatay mobiliteye mahkum olduğumuz günleri unutmuş olacağız. İnsanlık hep dikey büyümeye odaklandı ve yaşanabilir alanları dikey eksende geliştirdi. Şehirler 

her geçen gün daha da kalabalıklaşırken karmaşıklıkları ve yoğunlukları artıyor. Mobilite noktalarımız da bu gelişmelerden etkileniyor. Şehirlerin 

başarısı, yoğun şehir içi 

yaşamın zorluklarına çözümler bulmaktan ve yaşam alanlarımızı daha yaşanabilir ve 

sevilebilir kılmaktan geçecek. 

Mobilite, tüm şehirlerin çözüm bulmak zorunda olduğu önemli bir sorun. 

İnsanlar ve emtialar, yollar ve demiryolları gibi fiziksel altyapılar üzerinden yer değiştiriyor. Ancak bu sistemler 19'uncu yüzyılın şehir mantığına göre kurgulanmış. Aradan 200 yıl geçti ve artık değişmeliyiz. Yaşanan en son 

büyük gelişme havayolu seyahatiydi. Havayolları 

sayesinde şehirler ve kıtalar arasında seyahat eder hale 

geldik. Süpersonik jetler bu mesafeleri almak için son derece etkin ve uygun maliyetli bir alternatif oluşturdu, ancak artık şehirlerin içinde mobiliteye yönelik çözümler geliştirmek durumundayız. 
ve bunu üç boyutta ele almamız gerekli. Artık yeni bir paradigma değişiminin zamanının geldiğine inanıyoruz. Bugün önümüzde genelde yatay eksene yönelik çözümler bulunuyor: Elektrikli otomobiller, otonom sürüş, “akıllı” yol sistemleri... Elbette ki bunlar da çok önemli gelişmeler ancak karasal mobilite sadece ilave çözüm sağlayabilir. IEA'nın tahminlerine göre 2035'te dünyada 1,7 milyar otomobil olacak. 

Peki, bu kadar otomobili nereye sığdıracağız? İki boyutlu dünyamızın sınırlarına geldik. Çok yüksek hızda karasal seyahat iyi, ama çok büyük bir altyapı gerektiriyor. Bu da 19'uncu yüzyılın şehircilik yaklaşımını kulaklarımıza bir kez daha fısıldıyor. 

21'inci yüzyılda, yoğun nüfusun yaşadığı ortamlarda mobilite geometrik bir hızla artış gösteriyor. Bireysel mobilitenin artması yaşamlarımızda olumsuz etkiler oluşturuyor: Hava kirliliği, trafik tıkanıklıkları, araçları park etmek için gereken muazzam alanlar... 
Otonom araçlar etkinliği biraz artırabilir ve yılda 1,24 milyon kişinin hayatını kaybettiği kazalara da çare olabilir. Ancak bu yeterli değil ve büyük olasılıkla hayalini kurduğumuz gelecek de bu değil. 

Bu noktada basit ama radikal bir çözüm öneriyoruz: Kısa mesafede, noktadan noktaya olan ve insanoğluna kanatlar kazandıracak 


olan verimli bir ulaşım yöntemi... Kısa süre içerinde ana arterlerimiz üzerinde düşük irtifa hava yol hatları oluşturulacak ve bu hatlarda Otonom Hava Araçları (OHA) 
transit ulaşımı sağlıyor olacak. Bu yeni sistem; bireysel ulaşım ihtiyaçlarına, hafif kargo taşımacılığına yönelik tasarlanacak ve acil durum hizmetlerinde de kullanılabilecek. OHA'lar akıllı ve birbiriyle bağlantılı ulaşım sistemleri sayesinde ezberleri bozacak. OHA'lardan oluşan bir ağ, modem bir mobilite çözümünün kamusal eksenlerinden biri olacak. OHA'lar normalde sadece ilave gelişmelerin olacağı bir alanda yıkıcı bir etki oluşturacak. 

Artık, bunu gerçeğe dönüştürecek teknolojik yakınsama gerçekleşiyor. Elektrikli, otonom, bağlantılı, sensör temelli uçuş teknolojileri birbirine değer katıyor. Çok boyutlu navigasyon ve kontrol sistemlerinin temelini oluşturacak navigasyon kontrol unsurları artık herkesin cebindeki telefonlara indirgenmiş durumda. Dağıtık ve güvenli kablosuz ağları kullanarak yeşil enerji yaklaşımında çözümler üretmek mümkün. 

Tüm bunlar bir dizi şehir içi uygulamada temel oluşturabilir. 

Geleceğimiz burada yatıyor. Şehir içi noktadan noktaya ulaşımımızı üçüncü boyuta taşıdığımızda ilk uçağın uçmasıyla yaşanan devrime benzer bir devrimle karşı karşıya kalacağız. 
Karasal düzlem yaşam kalitemizi destekleyici bir unsura dönüştürülmeli. Neredeyse hareket edemeyen milyarlarca araç için ayrılan karasal alanlar kamusal alanlara dönüştürülmeli. Bu alanlarda bisiklet yolları, yeşil alanlar ve insanların kullanacağı sistemler oluşturulmalı. 

Sürdürülebilir bir şehircilik hedeflerine varmak için etkili bir mobilite çözümü olmazsa olmazdır. Birleşmiş Milletler, 20 yılda bir yapılan Habitat konferansı için 2016'da toplandı ve sonuç bildirgesinde son teknolojiyle birleşen bir mobilite anlayışının insanların ve şehirlerin konforunda ciddi bir rol oynayacağı belirtildi. 
OHA'lar, basit ve “akıllı” çözümler sunuyor. Şehirlerimiz hâlâ dikey büyümek durumunda. Bu bir gerçek. Ancak bu büyüme içerisinde mobilite devrimi görmezden gelinmemeli. Biz böylesi bir devrim öneriyoruz. 

Wright Kardeşlerden 66 yıl sonra aya ulaştık. Artık ilave çözümlerden daha büyük bir meydan okumaya cevap verme zamanımız geldi: Daha iyi bir yaşam ve geleceğe dair daha iyi bir yolculuk... 


*0 TEMMUZ 2017 İSTANBUL DÜNYA PETROL KONGRESİ'NDEKİ KONUŞMASINDAN DERLENMİŞTİR. 
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Dünyayı Daha İyi 
Bir Yer Haline Getirmek” 


Ben van Beurden — CEO, Royal Dutch Shell plc 


Dijitalleşme ile birlikte yenilenebilir kaynaklar alanında verimlilik açısından büyük gelişmeler yaşandı. Rüzgar 

ve güneş enerjisi ile maliyetler hızla düştü ve ileride daha da düşeceği tahmin ediliyor. Bu değişimler enerji şirketleri için de pek 

çok fırsat sunuyor. 

Örneğin, Shell'in gururla 95 yıldır operasyonlarını sürdürdüğü Türkiye'yi ele alalım. 
Kömüre kıyasla daha düşük emisyonu olan sıvılaştırılmış doğalgaz kapasitesini artırmaya ve yenilenebilir hidro, güneş ve rüzgar gücüne yönelik stratejisi ile birlikte, yüzde 21 oranında daha az sera gazı emisyonunu hedefleyen Paris Anlaşması taahhütünü yerine getirmeye çalışan bir ülke görüyoruz. 2015'te Türkiye'nin LNG depolama kapasitesi 
34 milyon metreküp iken 2017 yılının başında 64 milyon 
metreküpe ulaştı ve bunun daha da artırılması hedefleniyor. Bu sadece değişimin bir ülkede gerçekleşen parçasıdır. 
Bu ölçekte bir değişiklik büyük bir çaba, yatırım ve işbirliğini gerektirir. 

Bugün dünyada yaklaşık 7,5 milyar insan yaşıyor. Nüfusun 
2100 itibariyle yaklaşık 11,2 milyar olması bekleniyor. Enerji 
talebinin nereye evrileceği sorusuna cevap bulmak istediğimizde, yaşam standartlarının yükselmesini beklediğimiz bölgelere bakabiliriz. Çünkü şu an enerji kaynaklarına erişimi olmayan insanlar hayat koşullarını iyileştirdikçe daha fazla enerji tüketecekler. 

Asya'nın nüfusunun yüzyılın ortası itibariyle 750 milyon ve yine enerji talebinin yüzde 50 kadar artması öngörülüyor. Fakat bu değişim en çok Afrika'yı ilgilendiriyor. Yüzyılın sonunda gezegenimizde bugüne göre 3,6 milyar daha fazla insanın yaşayacağı ve (büyük çoğunluğu sahraaltında olmak üzere) bunun 3,2 milyarının Afrika'da olacağı öngörülüyor. 

Tüm bu farklı çözümlerin ve çok daha fazlasının geliştirilebileceği ve ölçülü şekilde dağıtılabileceği bir yatırım tablosu oluşturmak, dünya için en zorlayıcı adımlardan biri. Pek çok farklı çözüme ihtiyaç duyulurken, konu sadece "kazananları" 


seçmek olmamalı. Bunun yerine, piyasa teşvik edilmeli ve piyasanın müşteri odaklı ürünler oluşturacak şekilde faaliyet 

göstermesi sağlanmalı. 
Bunların bazıları; hedefi iyi belirlenmiş regülasyonları içerecek, böylelikle verimlilik konusunda iyileştirmelere gitmek gibi adımları zorunlu kılacak. 
Verimliliğin iyileştirilmesi için tüketici teşvikleri aracılığıyla insanlar yeni alışkanlıklara ve davranışlara yönlendirilecek. İlgili G20 
Çalışma Grubu'nun hazırladığı, kurumları iklim etkisi odaklı finansal açıklamalar hazırlamaya teşvik eden uygulamalar gibi diğer inisiyatifler de bu konuda fayda yaratacak. Shell bu 

uygulamayı başlatmak için adım attı. 

COP21 çerçevesinde, Karbon Fiyatlandırma Liderliği Koalisyonu tarafından teklif edilen ve Shell tarafından desteklenen nötr maliyetli bir sistem gibi, devlet tarafından yürütülen karbon fiyatlandırma mekanizmaları bu süreçte rol oynayacaktır. Bu tip mekanizmalar, zaman içinde hem tüketicileri hem sektörü düşük karbonlu ürünlere çekme etkisine sahip. 

Böyle bir karbon fiyatlandırması, başarılı bir enerji dönüşümü için temel olan diğer alanlarda ilerlemeyi de mümkün kılabilir. Karbon yakalama ve depolama tesisleri (CCS), özellikle endüstriyel alanda karbon emisyonunu azalttığı için bu alanda önemli yere sahip. Öte yandan, karbon için bir pazar oluşmadıkça, CCS tesisleri yatırımcılar için çekici olmayacak. Yine de karbon yakalama ve depolama teknolojisi bugün kullanıma hazır ve iklim hedeflerine ulaşabilmek için Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin gerekli olduğuna inandığı bir teknoloji. Bu bağlamda, ShelPin kurduğu Yeni Enerjiler Birimi 2020 yılına dek yılda 1 milyar dolara kadar yatırım yapacak. 

Sonuç olarak, farklı sektörler ve farklı ülkeler, farklı hızlar anlamına gelir. Ancak tüm dünya aynı hedefe kendini adarsa, ülkelerin seçtiği çözümler farklılık gösterse bile, dünya bütün insanların daha iyi koşullarda yaşadığı bir yer haline gelecek. 


BUGÜNÜN DEĞİL, 
GELECEĞİN 
PROJELERİNİ 


ÜRETİYORUZ” 


Uzun yıllardır Istanbul'un markalı konut pazarında önemli bir yere sahip —— olan DAP Yapı, Izmir'de de lüks konut projelerine devam edecek 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arkalı konut sektörünün en önemli oyuncularından biri de DAP Yapı. Özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda gerçekleştirdiği projelerle bu bölgede önemli bir pazar payına sahip olan şirket, geçtiğimiz yıldan itibaren İstanbul dışına çıkarak İzmir'de de yatırım yapmaya başladı. İzmir'de ve yine İstanbul'un önemli bölgelerinde önümüzdeki dönem de yeni projeler geliştirmeye hazırlanan DAP Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ile bu projeleri, şirketin hedeflerini ve sektörün geleceğini konuştuk. 


Sektör için nasıl bir yıl geride kaldı? 

2016 yılında 1 milyon 350 bin konut satışı gerçekleşti ve bu 
Cumhuriyet tarihinin rekoruydu. 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 7'lik artışla 1,4 milyon konut satıldı. Bu rekor geçen yıl Avrupa'da en çok konutun Türkiye'de satıldığını gösteriyor. Bu büyümede hükümetin, özellikle de Maliye Bakanlığı'nın çok ciddi katkısı oldu. KDV ve damga vergisi muafiyeti ile konut alımını ve tasarrufu teşvik amacıyla, konut alımında yüzde 
15 devlet desteği uygulaması eklendi. Öte yandan inşaat maliyetleri yüzde 22,1 artış gösterdi ve buna rağmen markalar bu artışı fiyatlara yansıtmadı. Bu sene de inanıyorum ki bütün markalar elinden gelen fedakarlığı göstermeye devam edecek. 
Ancak kamunun bu gerçeği de bilerek sektöre ve tüketiciye yönelik teşviklerine devam etmesi gerektiği kanaatindeyim 


Sektör için olumlu bir yıl geçtiğini belirtiyorsunuz. Ama özellikle yılın sonuna yaklaştığımız dönemlerde şirketlerin ciddi reklam kampanyaları, indirimler ve çok uygun koşullarda kredi imkanları sunduklarını gördük. Bu durum sektörde ciddi bir sıkıntı olduğunu göstermiyor mu? 

Genel bir sıkıntı yok ama bölgesel sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Toplamda 1 milyon 400 bin gibi rekor bir konut satışından bahsediyoruz, demek ki genel bir sıkıntı yok. Ama bazı bölgelerde arz fazlalığının sorun olduğunu biliyoruz. Mesela Fikirtepe, Kadıköy gibi bölgeler... Her pazarın bir arz-talep dengesi var. Özellikle sektörümüze sonradan giren yatırımcılar, “Biz yapalım, satarız” düşüncesiyle bölgenin arz- talep dengesini dikkate almadan konut üretti. Doğal olarak da şimdi bu stoku eritemiyorlar. Pazarın gerçekleriyle örtüşmeyen projeler yaparsanız bu sorunlarla karşılaşmanız normal bir durum. 

Konut üretirken il ve bölgelere göre arz-talep dengesine bakıyoruz. Hangi tip konuttan ne kadar satılabileceğini ve bundan ne kadar pay alabileceğinizi araştırmanız lazım. Bu gerçeklere bakmadan iş yapanlar hem kendilerini hem sektörü hem de bölgedeki ikinci el pazarını sıkıntıya sokuyor. 


Peki bu durum bu yıl da sürecek mi? 

Elbette, ama pazara sonradan girenler bu gerçeği gördüğü için mevcut sıkıntıların azalarak devam edeceğini düşünüyorum. Markalı konut sektörünün 2020 
gibi dengeye ulaşacağını, taşların yerine 


DAP Yapı, geçtiğimiz yıl 
İzmir pazarına girdi 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oturacağını tahmin ediyorum. 2023 yılı sonrasında ise Türkiye konut sektöründeki ana markaların net bir şekilde belli olacağını düşünüyorum. Pazara giriş-çıkışların bugün ve geçmişte olduğu gibi çok fazla olmayacağını öngörüyorum. Bu sektörde konut üretmek önemli. Ama ürettiğiniz konutu satmanız ve sattıktan sonra yaşatmanız da aynı derecede önemli. 


Sektör için genel görünüm bu şekilde. DAP Yapı için nasıl bir yıl geride kaldı? 

2017'yi İstMarina'yı teslim ettiğimiz, DAP İzmir, Teras Kule ve Validebağ Konakları gibi çok özel projeleri satışa sunduğumuz ve şirket tarihimize geçen unutulmaz bir yıl olarak yaşadık. 
Validebağ Konakları için “çadır kampanyası” başlattık. Bu projemizden 630 milyon lira gibi bir gelir elde ettik. Aynı şekilde çadır kampanyasını İzmir?deki proje için de yaptık. Bu kampanyada, bir ay gibi kısa sürede 420 konut sattık. Bu proje toplam 707 konuttan oluşuyor ve bunun yarısından fazlası bir ayda çadır kampanyasında alıcı buldu. 


Nedir bu çadır projesinin özelliği? 

Bunu yaptığımız projelerde müşterilere çok uygun fiyatlar sunduk. Mesela İzmir'de emsal projelere göre yüzde 30-40'a varan fiyat avantajı sağladık. Bu oran Validebağ projesinde yüzde 50'ye yaklaşıyordu. Bu kampanya, bu segmentte yapılan satışlarda önemli bir başarı elde etti. Satış ofisimizin talebi karşılayamadığı noktada bu çadırı kurduk ve 30 binin üzerinde ön talep aldık. Binden fazla satış gerçekleştirdik. 


İstMarina'da ne kadarlık bir satış gerçekleştirdiniz? 

Bu proje konut artı ofis olmak üzere bin 611 bağımsız bölüm- den oluşuyordu. Satılmayan 37-38 konut kaldı. Yine burada bir hastane ve bir okula satış yaptık. Bir tek AVM kaldı. Son beş yıldır Anadolu yakasında metrekaresi 7 bin lira üzerinde olan konutların yüzde 12-1”ini biz satıyoruz. Bu bölgedeki pazar payımız çok yüksek. 


Peki geçtiğimiz yıl cironuz neydi? 

Bizim sektörde ciro, proje arzına göre değişkenlik gösteriyor. 
DAP olarak bizim 2017 yılı ciromuz bir önceki yıla göre artış gösterdi ve ciroda 1 milyar TL'yi geride bıraktık. > 


— — 
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4 2018 yılında başlayacağınız projeler nelerdir? 
Beykoz'da bir projeye başlayacağız. 100 dönümlük bir alanda villa ve yatay mimariye uygun konutların yer aldığı bir proje olacak. Yine Maslak'ta bir yerimiz var. Orada da kentsel dönüşüm sürecini tamamlayıp yeri hazır edersek bu projeye başlayacağız. Pendik'te çok büyük ölçekli bir projeye başlamaya hazırlanıyoruz. 220 dönümlük bir arsada 350 konut, 400-500 kadar ofis, okul, hastane ve bir de üniversiteye kampüs olacak şekilde bir proje tasarlıyoruz. Hedefimiz bu yıl içinde projeye başlamak. Öte yandan İzmir'de üç arsamız bulunuyor. Bunların ikisi İzmir merkezde, biri de Çeşme'de. Ama bu alanlarda projelere başlamamız 2019 yılını bulacak. Bizim sektörde bir çizgimiz var. Her yerde proje yapmıyoruz. Vizyonumuza uygun alanlarda, uygun işler yapıyoruz. 

Sorumluluğumuzun farkındayız ve bu sebepten dolayı her zaman söylediğimiz gibi bugünün değil geleceğin projelerini üretiyor, iddialı projelere imza atıyoruz. 


İzmir, özellikle son dönemde konut üreticileri için çok popüler bir yer oldu. Siz de bu bölgeye odaklanmaya devam edeceğinizi belirttiniz. Nedir İzmir'in konut üreticileri açısından avantajı? 
İzmir'in sektördeki popülerliğini bizim artırdığımızı söyleyebilirim. Geçtiğimiz aylarda lanse ettiğimiz DAP İzmir projesiyle birlikte İstanbul dışındaki ilk yatırımımızı İzmir'de hayata geçirdik. İzmir'in çok ciddi tanıtımını yaptık ve bir ay gibi kısa sürede bu tanıtım için 12 milyon liraya yakın bir bütçe kullandık. Bu pazara dışarıdan gelen en büyük şirket konumundayız. İzmir'de üç büyük arsamız olduğunu belirtmiştim. Çeşme'deki denize sıfır olan alanda çok lüks bir proje geliştireceğiz. İzmir'de önümüzdeki süreçte 3 milyar liralık en az üç proje hedefliyoruz. 
İzmir, konut arz ve talebinin daha dengeli olduğu bir yer. 
30 ile 40 bin aralığında konut arzı oluyor, 32-33 bin civarında 
satılıyor. Arzla talep arasındaki makasın bu şekilde birbirine 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yakın olması konut üreticileri için büyük bir avantaj. Ama öte yandan İzmir'de çok büyük ölçekli konut inşa planlarının oldu-Şunu biliyoruz. Eğer bu şekilde arzda bir artış olursa ve talep aynı şekilde karşılık vermez de makas açılırsa, tıpkı İstanbul'da olduğu gibi, satışla ilgili bölgesel sorunlar İzmir'de de yaşanabilir. Bunu da İzmir için bir risk olarak görüyorum. 


Anadolu Yakası konut projeleri bakımından son birkaç yıldır hareketli bir dönem yaşıyor. Buranın geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Kartal bölgesi bu konuda çok iyi; yaklaşık 1,5 milyon metrekare arazi söz konusu. Bu da yaklaşık 40-45 bin konutun geliştirilebileceği anlamına geliyor. Yine Pendik bölgesi bu anlamda çok büyük bir potansiyele sahip. Burayı çok önemsiyorum. 
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesi artırılacak. Atatürk Havalimanı kapandıktan sonra şehir içinde tek havalimanı burası olacak. Üstelik bu bölge Türkiye ekonomisi için son derece önemli olan Gebze, İzmit gibi yerleşim merkezlerinin yanı başında. Atatürk Havalimanı'nın yanı başında olan Florya, yıllar içinde nasıl bir dönüşüm yaşadıysa Pendik'in de böyle bir dönüşüm yaşayacağını düşünüyorum. 


2017 yılı inşaat maliyetlerinin de arttığı bir yıl oldu. Bu durum 
sizi ve sektörü nasıl etkiliyor? 

Son iki yılda doların geldiği nokta ortada. Özellikle bizim bulunduğumuz lüks konut pazarında girdilerin neredeyse tamamı dolar üzerinden fiyatlanıyor. Diğer taraftan demir fiyatları da kısa sürede iki katından fazla arttı. TÜİK verilerine bakın, geçen yıl sadece inşaat maliyetlerindeki artış yüzde 25'e yaklaştı. Buna karşılık, konut fiyatları aynı oranda artmadı. Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 9 oranında artarken, bu artış İstanbul'da yüzde 6,>'de kaldı. Bu noktada kârların eridiğini, neredeyse kalmadığını söyleyebilirim. Sektörün ortalama kârlılığına baksan yüzde 10 civarındadır. Diğer yandan banka faizleri arttı. Şu an 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bankaların uyguladığı 10 yıllık konut kredi faiz oranı 1,20 ile 1,5ler arasında geziyor. Bu oran geçen yılın başında 1,10lardaydı. Önceki sene başında ise yüzde 0,90-1 seviyesindeydi. 


Sektörü zorlayan en önemli etkenler de işin finans tarafı. Bu noktada neler yapılması gerekiyor? 
Sektörde en önemli eksiklerimizden biri bu alana özel bir bankanın olmaması. Yıllık konut satışları Türkiye seviyesinde olan, hatta buradaki ölçeği yakalayamayan ülkelerde bile doğrudan konut sektörüne hitap eden bankalar mevcut. Bir zamanlar bizde Emlak Bank vardı, bu iş için kurulmuştu. Ama bu yapı kaldırıldıktan sonra aynı işlevi gerçekleştirecek bir banka kurulmadı. Bugünlerde hükümetin bu konuda adımlar atmaya çalıştığını biliyoruz. Gerekirse bizim gibi sektörün büyük oyuncularının da içinde olduğu bir konut bankasının kurulması şart. 
Bu bankanın elde ettiği gelirlerle hem faizleri bir miktar aşağı çekebilir hem de projeleri finanse edebiliriz. En azından 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DAP Yapı Validebağ Konakları için 
“yaptığı çâdiır kampanyasından 630 
milyon-lira gelirslde'etti 


bu bankanın önceliği konut olduğu için sektör bizi anlayan ve bilen bir bankaya kavuşmuş, finansmanla ilgili sorunlar da çözülmüş olur. 


Hem sektörde hem de DAP Yapı özelinde yabancılara konut satışı nasıl gidiyor? 

Bizim projelerimizin genelde Anadolu Yakası'nda oluşu ve satış hızımızın yüksekliği nedeniyle müşteri portföyümüzde yabancı yer almıyor. Sektör açısından 2017'de bu alanda bir önceki yıla göre daha iyi bir sonuç çıkacağını bekliyorum. Yabancı talebini artırmak için ekstra bir güç harcamazsanız bile Türkiye'nin dinamikleri sayesinde yakın bölgemizden müşteri çekebiliyoruz. 
Ama bugünkü rakamlar yeterli mi diye sorarsanız, kesinlikle olmadığını söyleyebilirim. En azından bugünkü satış miktarının üç katını yapmamız gerekiyor ve bu da çok zor değil. 


Kentsel dönüşüm uzun süredir hem sektörün hem de kamunun gündeminde ama istenilen sonuçlar bir türlü alınamıyor. Sizce buradaki sorun nedir? 
Kentsel dönüşüm denildiğinde hepimizin aklına gelen parklarıyla, yeşil alanı, eğitim ve kültürel alanlarıyla bölgesel bir dönüşüm. 
Ama bugün olan ne? En büyük kentsel dönüşüm alanları olarak görülen Okmeydanı ve Kadıköy'de ne yapılıyor mesela? Üç katlı bina yıkılıyor, yerine beş katlı bina yapılıyor. Kadıköy'de birçok bina yıkılıyor. Ama küçük arsalarda eskiden de olduğu gibi otoparkı bulunmayan yeni bir bina inşa ediliyor. Değişen bir şey yok. 
Sadece mevcut yapı stoku yenilenmiş, güçlenmiş oluyor. Ama bir dönüşümden söz etmek mümkün değil. Kentsel dönüşüm için iyi bir fırsat yakaladık ama bu fırsatı şu ana kadar kullanamadık. Bu konuda gerekli adımlar atılmazsa fırsatı kaçıracağız. 
DAP Yapı olarak kentsel dönüşüme katkımız olsun diye dört bölgede proje yapalım dedik. Ama her girdiğimiz parselde konut sahipleriyle uzlaşma sağlamak için üç-dört yıldır uğraşıyoruz. 
Artık “kentsel dönüşüm” lafını duyduğum an tüylerim diken diken oluyor. Bu noktada gerek yerel yönetimlerin gerekse merkezi yönetimin yeni düzenleme ve yaptırımlar getirmesi gerekiyor. © 
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Henry Ford, yaklaşık 100 yıl önce Model T'nin seri üretimiyle ulaşımda devrim yaptığında otomobilin tek bir rengi vardı: Siyah. Araçları müşterinin zevkine göre kişiselleştirmeye hevesli üreticiler, akla gelebilecek her renkten otomobili piyasaya çıkardı. Ancak bugün endüstri sürücüsüz otomobillerin tehlikeli kör nokta sorununu çözmek için yeniden orijinal rengi üzerinde yoğunlaşıyor: Sürücüsüz otomobiller siyahı pek iyi göremiyor. 

Koyu renkler ışığı emiyor; yani otonom araçların seyir lazerleri siyah arabalardan tam olarak sekemiyor ya da onları seçemiyor. Bu durumda geleneksel boya üreticilerinin başına talih kuşu konabilir. Dünyanın en büyük araç boyası üreticisi PPG Industries Inc. lazerlerin yaydığı yakın kızılötesi ışınların siyah otomobillerin dış boyasını geçip, yansıtıcı özelliğe sahip astar boyadan sekip sensörler tarafından algılanmasını sağlayacak bir boya geliştiriyor. PPG bu fikri, çiftliklerde kendisini sıcak havalarda serin tutmak için benzer hileler yapan mor patlıcandan almış. 

PPG ve diğer şirketler, sürücüsüz teknolojinin en zorlu problemlerinden birini çözmeyi kârlı bir fırsat ve yollardaki otomobil sayısı azalacak olsa bile ürünlerine olan talebi garantilemenin bir yolu olarak gördü. 

Bu yalnızca yarının araçları için bir meydan okuma değil. Otomobiller kendi kendilerine park edebiliyor, fren yapabiliyor, engellerden kaçınabiliyor, ayrıca tamponlarına ve yan panellerine yerleştirilmiş sensörler ve vericiler sayesinde doğru şeridi seçebiliyorlar. Axalta Coatings Systems Ltd. 
baş teknoloji sorumlusu Barry Snyder kaplama ve boyaların kimi kez sensörleri engelleyeceğini kimi kez de performanslarını artırabileceğini söylüyor ve ekliyor: “Otonom otomobiller boya bakımından ciddi sorunlar yaratabilir. Bugün akıllı otomobillere yerleştirdiğiniz teknoloji, ortadan kaldırmamız gereken sorunları da meydana çıkartıyor.” 

Yine de ortak kullanımı özendirecek ve potansiyel olarak yeni otomobil satışlarını azaltacak olan otonom araçların yayılması boya üreticileri için de bazı tehditleri gündeme getiriyor. 
Araçlarda sürücü hatalarının ortadan kalkması daha az sayıda trafik kazasını ve tamirhanelere daha az miktarda boya satışını beraberinde getirecek. Cirosunun yüzde 80'inden fazlasını otomotiv boyalarından elde eden Axalta için durum hayli ciddi. 

Ancak iyimserlik için geçerli nedenler var: PPG'nin baş teknoloji sorumlusu David Bem, otonom otomobillerin bugünkülere göre iki kat daha fazla boya, dolgu macunu ve diğer kaplama malzemelerine gereksinim duyabileceğini söylüyor. Elektrikli motorların sürücüsüz araçlarda güç kaynağı olarak seçilmesi durumunda ise artışın 
10 kattan fazla olacağını ifade ediyor ve ekliyor: 
“Herkes araç paylaşmayı tercih etse bile, biz otomobil satış rakamlarında hâlâ büyüme öngörüyoruz. Kaplanabilir yüzey alanı çok artıyor, bu da 


bizim için çok fark yaratıyor.” 

Bunun nedeni ise elektrikli araçlar için gereken dev pil paketlerinin (tipik bir araçta tekerlekten tekerleğe, dingilden dingile kadar uzanan, metal kutu içine yerleştirilmiş binlerce küçük pil bulunur) her parçasının çok miktarda özel kaplamaya ihtiyaç duyması. Kaplamaların bazıları aşırı ısınmayı önlerken, bazıları da nemi ve çürümeyi engelliyor. PPG'ye göre bugünkü konvansiyonel otomobillerde 70 metrekare kaplama malzemesi bulunurken, elektrikli bir araçta bu rakam bin metrekareye çıkıyor. 

PPG'nin patlıcan teknolojisi lisansını da elinde bulunduran kıdemli araştırmacısı Stuart Hellring, “Otomotiv aktarma organlarında 100 yıldır ilk büyük değişimi görüyorsunuz. Benim bakış açıma göre olay, kaplamanın etrafında dönecek” diyor. 

PPG CEO'su Mike McGarry, Tesla'dan General Motors Co/ya kadar çok sayıda üreticinin pazara sürücüsüz araç getirme yarışına girmeleri nedeniyle yeni iş olanaklarını araştıracak ve doğrudan kendisine hesap verecek bir özel komite oluşturdu. Başka bir ekip de piller üzerine yoğunlaşıyor. 

O zaman patlıcanlar ne işe yarıyor? PPG uçak kabinlerinin güneşin yakıcı ışınları altında aşırı ısınmasını önlemek için özel bir kaplama geliştirdi. Uçaklarda 2015 yılından beri kullanılan teknoloji için yazın güneşli alanlarda yakın kızıl ötesi ışınlarını mor derisinden geçirip beyaz eti sayesinde uzaklaştırarak serin kalmayı beceren patlıcandan esinlenilmiş. PPG'ye göre kaplama sistemi, ısıyı uçakların dış yüzeyinde eksi 3, kabin içinde de eksi 15 derece düşürüyor. 

Şirket aynı kaplamayı otomobillere uyarlamış. Koyu renk boyalarda bulunan ve ışığı emen karbon siyahının yerini kimya devi BASF SE tarafından üretilen yakın kızıl ötesi ışınlarının geçişine izin veren özel pigmentler almış. Eski araçlarda algılanmayı artırıcı boya bulunmayacak olsa bile sürücüsüz otomobiller seyir için aynı zamanda sonar, radar ve kamera kullanıyor. PPG bu teknolojilerin yeni kaplamalar yaygınlaşıncaya kadar açığı kapatacağını ifade ediyor. 

Otomotiv üreticileriyle lidar teknolojisi (lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan teknoloji) konusunda yapılan görüşmeler, PPG'nin üzerinde çalışacağı başka problemleri de gün yüzüne çıkardı. Bazı otomobil boyalarının metalik parlaklığı tamponların arkasına gömülmüş radar sistemlerini engelleyebilir. Bu nedenle de PPG, radar ışını emici kaplamalar konusunda uzmanlaşmış Cumming Microwave'i devreye soktu. CTO Bem, otomobil üreticilerinin sensörlerin kirlendikleri ya da buzlandıkları zaman performanslarının düştüğüne ilişkin şikayetlerine çözüm getirmek için mikroskobik yüzeylerini suyu ve çamuru itecek, buzlanmayı önleyecek şekilde değiştirdi. 

“Bir otomobilde çok amaçlı tek boya yerine, p 
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< farklı bölgeler için dört, beş veya altı çeşit farklı kaplama kullanabiliriz” diyor ve ekliyor: “İşlerin daha da zorlaşması, bizim gibi iyi şirketlerin işine gelir.” 

PPG aynı zamanda otonom araçlara insanlar tarafından görülmeyen ancak başka bir araç tarafından taranıp frenleme mesafesi gibi performans verilerinin yanı sıra modeli ve üretimi hakkında bilgi edinilmesine olanak sağlayan bir barkod geliştiriyor. Bu teknoloji sürücüsüz araçların seyrine yardımcı olmak için sokak işaretleri ve diğer yol yapıları üzerine de yerleştirilebilir. 

Carnegie Mellon Üniversitesi Robotik Enstitüsü'nün önde gelen proje uzmanı Christoph Mertz, çoğu otonom araçların radyo sinyalleriyle haberleşecek şekilde tasarlandığını belirterek barkodların iyi bir yedek sistem olacağını söylüyor. 


“İhtiyaç fazlaları her zaman iyidir; hele de bir yanlışın ölümle sonuçlanabileceği otonom araçlarda” diyor ve ekliyor: “Etrafa göndereceğiniz her bilgiyi çeşitli kanallardan göndermek istersiniz.” 

Axalta'dan Snyder, bazı çözümlerin başka sorunlar yarattığını ifade ediyor. Eğer araç sensörleri kendi kendini temizleyen kaplamayla boyanmışsa düzeltme boyası yüzeye yapışmayacağından bakım ve tamir daha zor hale gelecek. Şirketler için daha iyisi, yeni bir bir çizik tamir ürünü geliştirmek olacak. 

Snyder, “Yeniden boyayıp nasıl kir yapışmaz hale getireceksin?” diye soruyor ve ekliyor: “Bunlar beni işe bağlıyor.” —Jack Kaskey 


SÖZÜN ÖZÜ Sürücüsüz araçlardaki sensörlerin diğer arabaların yüzeylerini tespit etmesi gerektiği için, boya üreticileri otonom sürüş yarışındaki en önemli oyuncular oluverdi. 


Doğalgaz İmparatorluğunun Kalbi 


6 Sibirya'nın zorlu coğrafyasındaki büyük sahalar, Gazprom'un gelecek planlarını şekillendiriyor 


Rusen Abdullayev, 30 yılı aşan iş hayatının tamamını Gazprom 
Dobycha Urengoy şirketinde geçirdi. Bugün hâlâ şirketin Kuzey 
Kutup Dairesi'nin 100 kilometre kadar kuzeyinde yer alan 16 numaralı sahasında çalışan yaklaşık 3 
bin 700 kişinin iş güvenliğinden sorumlu. Hava sıcaklığının -60 dereceye kadar düştüğü bölge, çalışma koşullarının oldukça zor olduğu bir yer. Çalışanlar iki ay bu tesislerde kalıyor ve günde altı saat mesai yapıyor. İki ayın sonunda ise evlerine dönüp iki ay dinlenebiliyor. Ortalama maaşlar hakkında net bir bilgi vermiyor Abdullayev, ama oldukça iyi seviyede olduğunu ve çalışanları memnun ettiğini belirtiyor. “Bu sahada çalışanların yaklaşık 700'ü Urengoy şehri dışından ya da başka ülkelerden geliyor. İki ay çalışıp iki ay evlerine, memleketlerine dönüyorlar. Burada çalışmak — dışarıdan zor gibi görülebilir, ama * — — insanlar hayatlarından memnun” 
diyor Rusen Abdullayev. 
Çalışanlar neden memnun olmasın ki? 
Burası Rusya Federasyonu içinde birçok kişinin çalışmaya can attığı, dünyanın en büyük doğalgaz üretim ve iletim şirketi Gazprom İmparatorluğu'nun kalbinin attığı Urengoy sahası. 
Sibirya'da Tümen Oblastı'na bağlı Yamalo-Nenets 


Özerk Bölgesi'ndeki Kuzey Kutup Dairesi civarında bulunan 5 bin kilometrekarelik saha, 12 
trilyon metreküp kapasiteyle dünyanın ikinci, Rusya'nın ise en büyük rezervlerini oluşturuyor. 
Urengoy sahasında doğalgaz, doğalgaz kondensatı ve petrol üretiliyor. Urengoy'de, 22 doğalgaz arıtma tesisi, iki petrol arıtma tesisi, 20 pompa > 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< istasyonu, beş gaz soğutma istasyonu ve petrol kaynaklı doğalgaz için iki kompresör istasyonu faaliyet gösteriyor. 

Bin ile 4 bin 500 metre arasında değişen derinliklerdeki Cenomanian, Valanginian, Achimov yataklarından çıkan doğalgaz, bu bölgedeki tesislerde işlendikten sonra Rusya genelinde 170 bin kilometreyi bulan boru hattı sistemine veriliyor. 
Boru hattında saatte 60 kilometre hızla ilerleyen gaz, altı ile sekiz gün aralığında Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde olabiliyor. “Gazprom bünyesindeki 78 şirketten biriyiz. Üretim kapasitemizi artıracak çok sayıda projemiz var. Başta Avrupa olmak üzere yurt dışı pazarlardan gelen talep artışlarını çok rahat bir şekilde karşılayabilecek durumdayız” diyor Gazprom Dobycha Urengoy 
Genel Müdürü Alexander Koryakin ve devam ediyor: “Bugün inşası devam eden Türk Akımı projesinin yıllık gaz taşıma kapasitesi 31,5 milyar metreküp ve bu miktarın tamamına yakınını 
16'ncı sahamızın üretimiyle karşılayabiliyoruz.” 

Gazprom bugün Rusya'nın en önemli şirketi konumunda. Zira şirket, 36 trilyon küplük dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerini elinde bulunduruyor. Bu küresel ölçekte keşfedilmiş doğalgazın yaklaşık yüzde 17”si anlamına geliyor. 
Gazprom, ağırlık olarak Sibirya bölgesi olmak üzere yıllık yaklaşık 500 milyar metreküp doğalgaz üretiyor. Bu kaynakların yanı sıra batıda Barents Denizi'nden doğuda Okhotsk Denizi'ne kadar geniş bir alanda, zorlu şartlarda saha geliştirmeye devam ediyor. 

Hiç şüphesiz bugün Yamal yarımadası ve Urengoy Bölgesi hâlâ şirketin en önemli üretim üssü. Zaten Rusya'nın doğalgaz gücü ve Avrupa enerji pazarında söz sahibi olmasında Urengoy büyük öneme sahip. Bu bölge, 
Rus İmparatoluğu'nun Sibirya'ya gelmesin- den 1960'lı yıllara kadar, ana geçim kaynağı 


| 
TAŞIPOM 


ren geyiği sürüleri olan göçebe Nenets halkı- nın ağırlıklı nüfusa sahip olduğu bir yerdi. Ama 1960'lı yıllarda Sovyet araştırmacılarının biraz da tesadüflerle bölgede doğalgazı keşfetmesi, hem Sibirya'nın bu kısmını hem de Rusya'nın kaderini değiştirdi. Urengoy'da ilk gaz yatağı keşfi 1966 yılında yapılmış. 1978 yılında ise ilk üretim başlamış ve bölgede doğalgaz, kondensat ve petrol üretimi hızla artmış. Bugüne kadar ise bölgede 6,2 trilyon metreküp doğalgaz üretilmiş. Bugün Urengoy'daki sahalardan 
yıllık yaklaşık 260 milyar metreküp doğalgaz, 5 
bin ton kondensat ve 825 bin ton petrol çıkıyor. 
Bu arada hiçbir yerleşim yeri olmayan bölgede dönemin Sovyetler Birliği Gaz Endüstrisi Bakanı Sabit Oruçow'un aldığı kararla bugünkü Novy Urengoy şehri kuruldu. Sibirya'nın zor coğrafyasında birkaç konteynerle ilk adımların atıldığı Novy Urengoy, bugün 120 bin kişinin yaşadığı ve Rusya'nın gelir seviyesi en yüksek şehirlerinden biri. Gazprom Dobycha Urengoy şirketi, 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bölgede 12 bin kişiyi istihdam ediyor. Öte yandan Gazprom Urengoy, toplumsal ve kültürel hayatın da belkemiğini oluşturuyor. 

Şüphesiz Urengoy Bölgesi'ndeki doğalgaz kaynakları ve bu sahalardaki üretim artışları Gazprom'un ihracat planları için büyük önem taşıyor. Şirket 30 yılı aşkın süredir Avrupa'nın en önemli doğalgaz tedarikçisi konumunda. İnşası süren Türk Akımı ve ikinci fazı planlanan Kuzey Akımı ile Gazprom Avrupa'daki gücünü daha da artırmayı planlıyor. Ama bu noktada Avrupa'da Rus gazına olan bağımlılığın azaltılmasına yönelik bir düşüncenin olduğu biliniyor. Öte yandan Gazprom için büyüme potansiyeli en yüksek olan bölge Rusya'nın doğusu gibi görünüyor. Zira başta Çin olmak üzere Uzak Doğu pazarının ciddi bir doğalgaz talebi bulunuyor. Zaten Rusya ve Çin arasında 2014 yılında yapılan bir anlaşmayla Rusya bu ülkeye 30 yıl boyunca yıllık 38 milyar metreküp doğalgaz sağlayacak. Elbette burada Urengoy Bölgesi başta olmak üzere kaynak alan Sibirya. Son yıllarda Gazprom'un Yakutistan Bölgesi'ndeki sahalara yönelik yatırımları artmış durumda. Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattı, 


Yakutskaya bölgesindeki Kovyktinskoye sahası ile Yakutkia bölgesindeki Chayandinskoye sahalarını birbirine bağlayacak. Devamında ise yine 2 bin kilometreden fazla mesafe kat ederek Çin sınırına, Amula bölgesine bağlanacak. “Gazprom'un boru hattı aracılığıyla doğalgaz aktardığı pazarlar içinde Çim'in oldukça önemli bir yeri var” diyor Gazprom'un uluslararası pazarlar bölümü başkan yardımcısı Sergey Turkin ve devam ediyor: “Sakhalin adasındaki sıvılaştırılan doğalgaz (LNG) tesisi gibi tesisler Gazprom'un yeni alıcılara ulaşabilmesini sağlıyor.” 

Gazprom, sahip olduğu üretim gücüyle önümüzdeki yıllarda dünya doğalgaz ticaretinde yine en önemli aktörlerden biri olacak gibi görünüyor. Her ne kadar bugün Avrupa pazarında gerek politik gelişmeler gerekse Batı dünyasının Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle tartışılan bir şirket olsa da, doğalgaz talep artışını karışlama yönünde yine en çok aranan şirket olmaya devam edecek gibi. —Mehmet Erdoğan Elgin 


SÖZÜN ÖZÜ Gazprom Yamal ve Urengoy gibi devasa doğalgaz sahalarıyla küresel ölçekte en önemli oyuncu olmaya devam ediyor. 


Yapı Kredi'den POS Güzelliği 


© İşletmeler, borcunu ödemek için vadesi gelmeden POS alacağını kullanabilecek 


Dijitalleşme yarışının iyiden iyiye hız kazandığı şu günlerde bankalar müşterilerinin her türlü ihtiyacına bu alanda bir çözüm geliştirmenin peşinde. 
Öncelik bireyler gibi görünse de kurumsal tarafta da bankalar için gidilebilecek uzun bir yol var. 
Yapı Kredi Bankası, yeni geliştirdiği POS Avans ile hem küçük işletmelerin nakit akışını kolaylaştıracak hem de büyük perakendecilerin tedarikçi ile olan ilişkilerini rahatlatacak bir çözüm sunuyor. 
Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Serkan Ülgen, ürünü Bloomberg Businessweek Türkiye için değerlendirdi. 


Tüm bankalar ciddi bir dijitalleşme yarışına girdi. Bireyler kuşkusuz önemli. Ancak kurumsal tarafta Yapı Kredi neler yapıyor? 

Bankaların dijitale olan ilgisi her geçen gün artıyor. Bizim de banka olarak Türkiye'nin dijital bankası olmak gibi bir iddiamız var. Bunu sadece bireyler dünyası için düşünmüyoruz. İşletmeler tarafında da bu yaklaşımı yaygınlaştırmak istiyoruz. İşletmelerin yedi gün 24 saat dijital kanallardan hizmet alabildiği bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede internet ve mobil bankacılığımızı çok güçlendirdik. Kurumsal tarafta 800'e yakın işlem yapılabilir hale geldi. Daha 


önce kredi kullandırmak çok mümkün değilken, artık taksitli ticari kredi gibi ürünleri de müşterilerimize sunmaya başladık. Elbette bazı düzenlemeler çerçevesinde ıslak imza vb. gerekse de hizmeti yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bunu da yeni hizmetlerle çeşitlendirmeye çalışıyoruz. 
İki sene önce yeni bir hizmet başlattık. Self Service World ile üye işyerlerimiz, kendi kampanyalarını yapabiliyor. Normalde büyük perakendeciler bizimle oturup kampanya çalışabiliyor ama küçüklerin böyle bir şansı yok. Self Service World'ü bu nedenle küçüklere de rekabet avantajı sağlamak için açtık. Bu platform sayesinde hedefledikleri müşteriler için 
kampanyaları hayata geçiriyorlar. Üç bin 500 
işyeri, 5 binden fazla kampanyayı hayata geçirdi. 
Bunu dijital platformda yapıyorlar. Dijitalden verdiğimiz ürünleri farklı alanlarla zenginleştirme çabamız var. > 
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< Ancak bugün başka bir ürün için bir aradayız: POS Avans. Nasıl bir üründen bahsediyoruz? 
POS Avans, çok doğal bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Kart kullanımı Türkiye'de çok yaygın. Kıta Avrupası'nın en fazla kart cirosu olan ülkesiyiz. 
Bu anlamda POS'lar da çok yaygın. Firmalar bizle iki türlü çalışıyor. Ya satışı yaptıktan sonra ödemelerini bizden ertesi gün alırlar ya da blokeli çalışır ve belli bir vadeyi beklerler. Haliyle blokeli çalışanların bankadan bir alacağı oluşuyor. Biz de “Bu alacağı ekonomiye kazandırmanın bir yolu olabilir mi?” diye düşündük. Çünkü satışı yapıyor, 40 gün bekliyor alacaklı. Oysa bu süre zarfında ticaret devam ediyor. Mal alması, üretim yapıyorsa ara mal alması gerekebiliyor, yapması gereken ödemeler oluyor. Biz de “Üye işyerlerimiz acaba bu alacak bakiyesini borçlu oldukları ödemeler için kullanabilirler mi?” diye sorduk ve bu ürünü geliştirildik. 


Nasıl çalışıyor sistem? 

Bir nevi cayılamaz bir havale işlemi yapıyorum. 
Alacağı vadesi gelmeden üye işyeri diğer bir borçluya aktarıyoruz. Müşterimiz bunu mobil bankacılıktan gerçekleştirebiliyor. Alacaklı da bir SMS ile POS avans gönderimi gerçekleştirildiğine dair bilgilendiriliyor. Vadesi itibariyle de para hesaba geçiyor. Yapı Kredi POS sahibi olması şart. İşlem şubeden de tetiklenebiliyor. 
İnternetten de yapılabiliyor. İşyeri işlemi istediği zaman diliminde yapabiliyor. İlla satışı yaptığı gün aktarma yapmak zorunda değil. Borcunu göz önünde bulundurarak, alacağının istediği kadar bir bölümünü aktarabiliyor. 


Ne gibi avantajlar sunuyor? 

Çek yazmaya gerek kalmıyor, bazı kaygılar bertaraf ediliyor. Burada alacağı devralan emin ki vadesi gelince bu alacağı Yapı Kredi'den alacak. 
Ayrıca bu vadeyi beklemek istemeyen kişiler, sisteme girerek anında parayı hesaba alabiliyor. 
Yani beklemek istemiyorsa ücreti karşılığında borcu kırdırabiliyor. 


Peki alacaklı taraf aktarılan parayı aynı şekilde borcuna mahsuben kendi alacaklısına aktarabiliyor mu? Çek gibi yani. 

Elbette. Diğer taraftan alıcı da kendi borcuna binaen başka bir alacaklıya aktarabiliyor. Vade günü gelene kadar işletmeler arasında bu para aktarılabiliyor. Ürün Türkiye'de bir ilk olduğu gibi dünyada da bir ilk. Kullanımının hızlıca yaygınlaşacağını düşünüyoruz. 


Nasıl bir ücretlendirme var? 

Önce sisteme kayıt olmak gerekiyor. Bir giriş ücreti yok. İşlem bazlı bir ücretlendirme var. 
İşlem miktarının binde 5'i artı 5 lira gibi bir ücreti var. Sonraki alıcılar binde 2 ödüyor. Alıcı tarafın elinde çek olsa, bunu kırdırması gerekiyor. Bir 


POS Avans, blokeli çalışan işletmelerin nakit akışının rahatlamasını sağlayabilir 


maliyete katlanması gerekiyor ya da çek karşılığı kredi alması gerekiyor. Bu ürün para akışını hızlandırıyor. 


Faktöringe de benziyor biraz... 

Farklı finansal enstrümanlardan rol çalıyor. 
Krediden çalıyor mesela. Ya da faktöring şirketine gidip çek kırdırmaktan. Kırdırma işlemi faktöringle aynı mantık ile çalışıyor. Ama bu bir kırdırma ürünü değil. POS Avans, POS alacağının bir başka işletmeye devredilmesini sağlayan bir ürün. Devredilirken vadeden bağımsız bir ücret var. Alıcı başkasına aktarmak istediğinde belli bir ücretle aktarıyor. Ama kırdırma dediğiniz de vadenin kaç gün kaldığına bağlı. 


Kaç müşteriniz yararlanabilir bu üründen? 
YKB”nin 550 bin POS'u, 400 bin üye işyeri var. 
Bazı firmalar ertesi gün ödemeli, bazıları blokeli çalışıyor. Kabaca yarı yarıya bu oran. Firmalar nakit akışını daha rahat yönetmek için ertesi gün alma yöntemi ile çalışıyor. Ancak bunun için bir komisyon ödüyorlar. Blokeli çalışan işletmeler vade sonunu bekleyerek bu komisyonu ödemiyor. POS Avans nakit akışını yönetmek için geliştirilen bir ürün ve bu ürün ile ertesi gün ödeme alan müşterilerimizin bir kısmının blokeliye geçeceğini düşünüyoruz. 


Ürünün öncelikli hedef kitlesi kimler? 
Öncelik esnaf ve küçük işletmeler. Onların nakit akışını yönetmek için farklı enstrümanlara ihtiyaç var. Onların istedikleri finansal ürüne ulaşması kolay olmuyor. Amacımız zahmetsiz, faiz ödeme- den, ödeme güvencesi olan bir ürün ile günlük ticari faaliyetlerini yürütmelerine imkan sağlamak. Oyunun kurallarını değiştirebilecek bir ürün. Elbette küçük işletmeler kadar büyük perakendeciler de yararlanacaktır. Çünkü onlara da tedarikçiden baskı gelebilir. Tedarikçiye avantaj sağladığı için esneklik kazanabilir ve pazarlık gücünü artırabilir. İhtiyaç her yerde. Ekosistemin içinde büyük olanı da küçük olanı da var. —Sinan Koparan 


SÖZÜN ÖZÜ Yapı Kredi Bankası geliştirdiği yeni ürün ile POS ödemelerinin alınması için bankalarla blokeli çalışan işletmelerin, vadesi gelmeden alacakları borçlarını ödemesine imkan sağlıyor. 
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Kuruş İmparatorluğu Büyüyor 


© Kırtasiye ürünlerinin önemli oyuncusu Adel, yurt içi kadar yurt dışı gelirlerle de büyüyor 


Teknoloji, özellikle de dijitalleşme, ucuzlayarak tabana yayılmaya başladıkça pek çok eski alışkanlığı da tarihin tozlu raflarına kaldırıyor. Evlerin kütüphanelerinde artık cilt cilt ansiklopedi olmaması Britannica gibi şirketler üzerinde yıkıcı etki yaparken, fotoğraf çekiminin dijitalleşmesine ayak uyduramaması ve cep telefonlarının artan oranlarda bu işi yapmaya başlaması da Kodak'ın iflasına ve birçok fotoğraf makinesi üreticisinin iş planlarının kökten değişmesine neden oldu. 
İşte tam da bu dünyada, çok eskiden kalma bir yazı aracı olan kalem halen işlerliğini koruyor ve hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir pazar oluşturuyor. Türkiye'nin en büyük kalem üreticisi Adel Kalemcilik, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre net cirosunu yüzde 15 artırarak 297 milyon liraya yükseltti. 
Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler, “Milyonlarca ürün satıyoruz ama hepsi kuruş cinsi olduğundan biz aslında kuruş imparatorluğuyuz. 
Ama cirosal bazda iki kat büyüdük” diyor. 

Özellikle ilkokullarda 10 yaşa kadar kurşun kalem kullanımının çok daha sağlıklı olması, şirketin ürün gamının önemli bir bölümünü oluşturan kurşun kaleme yönelik talebi diri tutuyor. 
İlerleyen yaş gruplarında, tablet ve mobil telefonlar gençler için de hayatı kolaylaştırsa da elbette kalem tüm eğitim hayatının vazgeçilmez bir parçası. Adel Kalemcilik'i bünyesinde bulunduran Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Bilgisayar yaygınlaşmaya başlayınca da yönetim kurullarında “Biz acaba bundan sonra kalem satamayacak mıyız?” diye konuşuldu. 
Ama halen artan rakamlarla kalem satmaya devam ediyoruz” diyor. 

Elbette şirketin hızlı büyümesinde yurt içi talep kadar ihracatın da önemli bir etkisi var. Şirketin stratejik pazarları arasında Rusya, Mısır, İran ve Güney Afrika bulunuyor. Adel, bu bölgelerde okul çağındaki her beş kişiden birine Adel markalı kırtasiye kullandırmayı hedefliyor. Özellikle Rusya, Mısır ve İran şirketin odaklandığı pazarlar. Evrim Hizaler, “Bu üç ülkede 325 milyon toplam nüfusa karşılık, örgün eğitimde 55 milyon öğrenci var. Bu da Türkiye ile karşılaştırıldığında nüfusun yaklaşık dört katına, öğrenci sayısının da iki katına denk geliyor. Adein yenilenen markası ve ürün portföyü, özellikle okul grubunda iddialı ürünler içeriyor” diyor. 

AdePin hem küresel hem iç pazarda bu kadar iddialı olmasında, kuşkusuz kalem sektörünün en büyük isimlerinden Faber-Castell ile yapılan işbirliginin büyük önemi bulunuyor. Örneğin Adel, 2012 


yılında ortağı “ ADEL 


Faber-Castell ile Rusya'da ortak bir girişim kurdu. 
Faber-Castell 
Anadolu adlı şirket, Faber- 
Castell markasını beş yılda bu ülkede premium segmentte yüzde 
20'lik pazar 
payına ulaş- İl 7 
tırdı. Evrim | 
Hizaler, - 
“Rusya'da YA 
2020 yılında © ğ 
okul çağındaki çocuk nüfusu sayısında 2,2 milyon artış bekleniyor. Yenilenen Adel markamızı da Faber-Castell Anadolu şirketimizle birlikte başarıyla relanse etmeyi ve önümüzdeki beş yıl içinde Rusya pazarında orta segmentteki ilk üç markadan biri haline getirmeyi hedefliyoruz” diyor. Diğer taraftan Rusya sadece bir pazar olarak da görülmüyor. Geçmişte bir yatırım için görüşmeler yapıldıysa da sonuca ulaşılamamış. Tuncay Özilhan, “Rusya'da üretim bir dönem gündeme gelmişti ama olmadı. Bugün için böyle bir gündem maddemiz yok. Ancak Rusya ağaç ve grafit açısından zengin bir ülke. İyi bir pazar payı yakaladıktan sonra oraya yatırım da düşünülebilir” diyor. 
Şirket hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen talebi karşılayabilmek için 2015 yılında Türkiye'de 77 milyon lira yatırımla 36 bin metrekarelik arazi üzerine yeni fabrika kurdu. Bugün en yeni kırtasiye fabrikası olarak tanımlanan bu fabrika ile de yüzde 30”luk kapasite artışı sağladı. 
Elbette eğitim ve kırtasiye gibi işlerin daha da iyi olması için ülke ekonomisinin daha iyi bir noktaya gitmesi gerekiyor. Tuncay Özilhan, “Türkiye'nin enflasyon sorununu çözmesi lazım. 
Eğer çözerse büyüme daha sürdürülebilir olur ve gerçek manada büyüme yakalanır” diyor ve devam ediyor: “Türkiye 2018'de en az yüzde 5 daha büyür. 
2017'de önemli teşvikler verildi, rekor büyüme geldi. Bu bir miktar daha devam eder. Özellikle otomotiv gibi lokomotif sektörlerde. Ancak tarıma teşvikler artırılmalı. Zira tarımda sınıfta kaldık” diyor. —Sinan Koparan 


SÖZÜN ÖZÜ Adel Kalemcilik, genişleyen ürün gamıyla Türkiye ve yakın coğrafyanın en önemli oyuncusu olmayı hedefliyor. 


A Adel Kalemcilik'i bünyesinde bulunduran 
Anadolu Grubu'nun 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Özilhan 
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Tesla'nın düşük fiyatlı Model 3'ünde beklenen üretim artışı tahminlerin oldukça gerisinde olmasına rağmen, geçenlerde üç aylık bir gecikme daha bildirildi 


Elon Musk, Tesla Model 3'ü Mart 2016'da ilk kez duyurduğunda, müşteriler bin dolarlık depozito ödemek icin galerilerin önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Yeni iPhone modellerinde görülen bu kuyruk durumu otomotiv sektörünün pek alışık olduğu bir görüntü değildi. Ancak şu da bir gerçek ki Apple dükkanları önünde sıraya giren biri, beklemesinin karşılığında elinde bir telefonla oradan ayrılır. 
Tamamen elektrikli Model 3 ise üretimde takılıp kaldı. 

Bu aşırı talepten ilham alan Elon Musk, Mayıs 2016'da hissedarlarına bir mektup yazarak Tesla Inc-in üretim planlarını iki yıl öne çektiğini duyurdu. 
Şirket 2018'in sonu itibarıyla yılda yarım milyon otomobil üretiyor hale gelecekti ki bu hacme normal şartlarda 2020'de ulaşılması bekleniyordu. Yani iki yılda üretim beş katına katlanacaktı. Otomobilleri yüksek hacimde üretme konusunda henüz hiçbir tecrübesi olmayan Tesla için halihazırda oldukça hızlı yükselen öğrenme eğrisi, bir hokey sopası şekline dönüştü. 
Musk, 4 Mayıs 2016'daki çeyreklik sonuç açıklama konuşmasında, “En büyük tutkumuz, dünyadaki en 


iyi üretici olmak” diyordu. Tesla'nın kaç adet Model 3 
üretmeyi düşündüğü sorulduğunda Musk, “2017'nin ikinci yarısı içerisinde 100 bin ila 200 bin arasında” cevabını vermişti. 

Musk, o günden bu yana, bu aşırı iyimser üretim hedeflerini defalarca revize etmek durumunda kaldı. Tesla 2017 yılında toplam 101 bin otomobil üretmiş olsa da bu yılın ikinci yarısında sadece bin 
770 adet Model 3 teslimatı yapabildi. Tesla, Ağustos 
ayında yaptığı açıklamada yılın sonuna gelindiğinde haftada 5 bin Model 3 üretebilecek seviyeye gelmeyi hedeflediğini söyledi. Şirket, Kasım ayında yaptığı açıklamayla bu hedeften geri adım attı ve haftada 
5 bin üretim hedefine Mart 2018'in sonu gibi ulaşabileceğini belirtti. Bu gecikmenin temel nedeni olarak da Nevada'da bulunan ve Gigafactory 1 olarak bilinen devasa batarya fabrikasındaki “üretim darboğazlarını” gösterdi. Musk, söz konusu açıklamayı Gigafactory'den yapmıştı ve üretim cehenneminin “ortasından bildirdiğini” söylüyordu. 

Model 3'nin üretim hattından bu kadar gecikmeli 


TROY HARVEY/BLOOMBERG 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çıkmasına bakılırsa 2018'de yarım milyon otomobil | Iskalama Oyunu hedefi pek de gerçekçi görünmüyor. Ve bu yavaşlık, 3 Ocak: yatırımcıları kuşkulandırıyor ve şirketin daha fazla | Tesla'nın teflon hisse bedeli En nakde ihtiyaç duyma ihtimalini akla getiriyor. Diğer e mler taraftan neredeyse iki yıldır araçlarına kavuşmayı seviyeye geri bekleyen müşterilerin bir süre daha beklemesi gere- 4 Mayıs 2016: Göreli kecek. Cox Automotive'de otomotiv ilişkileri direk- Musk 2017'nin törü olan Michelle Krebs, “Perdenin arkasında neler | (| iKinciyarısında 1 Kasım: Tesla, v . . . . G . . . .. LI Gigafactory'nin olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Otomobilleri büyük 200bi n mea hacimde üretmenin ne kadar zor bir iş olduğunu gör- Kadar Model 3'in sürerek, haftada 5 | mezden geldiler ve kaliteden ödün veremezler. Tesla üretileceğini söylüyor bin Model 3 hedefini; ui iy ri Mart 2018'e çekti tutamayacağı sözler vermekten vazgeçmeli” diyor. 
Tesla, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamayla üretim hede- 3 Temmuz 2017: Musk, fini üç ay daha ileri attı, haftada 5 bin adetlik kapa- Aralık'ta Tesla'nın ayda. 
i : “İi ğ eti « 20 bin adet Model 3 İ siteye Haziran sonu gibi ulaşacağını belirtti ve “kısa > A  $350 .. . üreteceğine dair tweet İ zaman içinde en yüksek hacme ulaşmaya çalışmak- atıyor | tansa kalite ve verimlilik odağını koruyacağını” vurguladı. 
Kaliteye konsantre olmak, bir otomobil üreticisi eğ için anlamlı bir hedef. Nomura Instinetten analist Romit Shah, yatırımcılara yönelik kaleme aldığı bir 
bilgi notunda, “Tesla'nın sürekli erteleme kararı 2 42 5 
alması bu prestijli markaya zarar verebilecek olsa ei çeyrekte üretilen 
da bütünsel bir hasar oluşturması söz konusu değil” Model 3 sayısı 150 
diyor. Yine de ardı ardına gelen ertelemeler, elektrikli otomobil dünyasının kralı gibi görülen Tesla'nın | 4/5/16 8/1/18 rakiplerinin yüzünde bir gülümseme oluşturmadı VERİ: BLOOMBERG TARAFINDAN DERLENDİ “Otomobilleri değil... | | MERE li büyükhacimde 
Baz modeli ABD'de 35 bin dolardan başlayan fiyat- | şöyle diyor: “Teslimatta ardı ardına yaşanan ertele- | — P : 2 N : ya Pa İN üretmeninne larla satılan Model 3, Tesla'nın uygun fiyatlı bir elekt- | melerin nedeni Model 3'nin üretiminin daha kolay B rikli otomobili pazara sürme çabalarının bir sonucu. | olacağına dair oldukça optimistik bir kanıya kapıl- kadar zorbir Ancak Model 3 rezerve edenlerin bir kısmı, ABD'de | mak olabilir. Çok üst düzey mühendislik gerektiren | işolduğunu federal hükümetin sağladığı 7 bin 500 dolarlık elekt- | Model X, üretime uygun olmadığına dair yönetim- | görmezden rikli araç kredisi imkanından yararlanamıyor. Şuanda | deki isimlerden bile eleştiri almıştı. Model 3'nin ise geldiler” 


yürürlükte olan kanuna göre bu kredinin hayata 
geçmesi için üreticinin ABD içerisinde toplam 200 
bin elektrikli veya plug-in hibrid araç satmış olması gerekiyor. Tesla, bu hacme bu yıl ulaşmayı hedefliyor. 
Yani Model 3'ün yüksek hacimli üretimi ertelendikçe tüketicilerin bu kredi avantajını kullanmak için daha yüksek fiyatlı olan Model S sedan veya Model X SUV modellerine kayması söz konusu olabilir. 

Tesla, 3 Ocak'taki toplantının basın bildirisinde, “Model 3'nin hız kazanması ve şahit olduğumuz sürecin doğması için kalplerini ve ruhlarını bu işe koyan Teslalılara minnettarız. Ayrıca araçlarını sabırla bekleyen Model 3 müşterilerine de teşekkür ediyoruz” diyordu. 

Musk'ın zor hedefler belirlemek ve daha sonra bunlara ulaşamamak gibi bir huyu var. Tesla, Model Win koltukları ve martı kanadı şeklindeki kapıları- nın üretiminde de sorunlar yaşamıştı. Bazı yatırımcılar şirketin hedefleri tutturamamasına alışık ve uzun vadede bir veya iki çeyreklik bir aksamanın bir şey ifade etmediğini söylüyor. Fabrikadaki bu sıkıntılara rağmen Tesla'nın hisseleri 2017'de yüzde 43 değer kazandı. 

Şu da bir gerçek ki Tesla, pazarlamada üretimden çok daha becerikli. JP Morgan Securities analisti Ryan Brinkman, müşterilerine yazdığı bir bilgi notunda 


üretiminin kolay olması gerekiyordu.” 

Yaşanan gecikmeler, Tesla'nın yakın zamanda yeni nakit kaynakları bulması gerekeceğine dair spekülasyonların doğmasına neden oldu. Barclays Capital'dan analist Brian Johnson, Tesla'nın bu yıl 4,2 milyar dolar harcadığını ve büyük olasılıkla üçüncü çeyrekteki bir halka arzda 2,5 milyar dolar toplayacağını söylüyor. 
Eylül ayı sonu itibarıyla Tesla; 3,5 milyar dolar nakitteydi ve 2017'nin son üç ayında yaklaşık 1 milyar dolar sermaye harcaması yapması bekleniyordu. Cowen & Co. analisti Jeffrey Osborne, gecikmeler nedeniyle bir miktar daha nakit harcaması gerekebileceğine işaret ediyor. 

Tüm bunlara karşın Tesla, geçtiğimiz haftalar içerisinde Model 3s teslimatlarını hızlandırmayı başardı. 
Bunla birlikte Musk?ın tatil döneminde Şili'yi ziyaret etmesi yatırımcılar tarafından en zor dönemin geride kaldığına dair bir işaret olarak yorumlandı. Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management'ın CEO'su Ross Gerber, “Üretim cehennemini geride bıraktılar. Şu bir gerçek ki Elon, bu araçların tesliminde daha fazla gecikirse gidip fabrikada yatması gerekebilir” diyor. —Dana Hull, BusinessWeek 


SÖZÜN ÖZÜ Tesla, Model 3 sedan için teslim tarihini Ocak başında bir kez daha öteledi. Bu, şirketin büyük hacimli üretime adapte olma sıkıntılarının bir göstergesi olarak görülüyor. 
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Bitcoin A) 


© Fiyatı çakıldıkça çakıldı... hem de ta 2017 yılının sonlarındaki seviyelere kadar. 


Yoksa bizi daha mı fazla acı bekliyor? 


Eğer 2017 yılının başlarında fiyatı 900 doların altındayken Bitcoin satın aldıysanız şu anda yüzde 10oO'lük bir kâr sağlamış olabilirsiniz. Ama muhtemelen bunu yapmadınız. Belki de fiyatı 10 bin ve 15 
bin dolarlara ulaştığı için tüm manşetlerde yer aldığı Kasım ve Aralık ayları gibi şöyle bir el attınız. Eğer çok şanssızsanız, 17 Aralık'ta ulaştığı 20 bin dolarlık zirve fiyattan satın aldınız ve fiyatın 10 bin 800 
dolar civarına gerilediği 17 Ocak itibarıyla da paranızın yüzde 45'ini kaybettiniz. Bu düşüşün yaklaşık 2 
bin dolarlık bölümü, Güney Kore Maliye Bakanı Kim Dongyeon'un spekülasyonlara yönelimi azaltmak için devletin kripto para ticaretine müdahale edebilecegine yönelik açıklamalarından yaklaşık 24 saat sonra yaşandı. Bir varlık biriminin hem bir balon hem de bir batış gibi hissettirmesi çok sık görülen bir şey değil. 

Fakat bir yıl önceki bedelinden başka hiçbir değerleme ölçüsüne dayanmayan Bitcoin'in fiyatı hâlâ dudak uçuklatacak kadar yüksek. Olayların bu noktaya geldiğine bugün bile inanamayan şüpheciler ve ne kadar büyük kayıplar yaşayabileceğini gören Bitcoin sahipleri için ise büyük soru şu: Fiyatı yeniden yukarı çekmek için ne yapmalı? 

Bitcoin ve benzeri teknolojilere yatırım yapan Digital Currency Group gelişim müdürü Meltem Demirörs, önceki vakalarda “Bitcoin ve dijital para birimlerinin kötü haberlere karşı inanılmaz dirençli olduğunu” söylüyor. Mt. Gox, Bitfinex ve BTC-e gibi kripto para borsaları yıllar boyunca pek çok kez hacklendi ve milyonlarca dolar değerinde Bitcoin çalındı. 
Eylül ayında Çin hükümeti kripto para borsasındaki ticareti sonlandırmaya yönelik adımlar attı. Hedge 


fonu ticareti yapanların ve vadeli işlem pazarları- nın da ilgisini çektikten sonra bu gibi gelişmelerin hiçbiri Bitcoin'in fiyat listelerindeki artışını temelli olarak durduramadı. 

Bir kıyamet senaryosu ise blockchain'in başarıyla hacklenmesi. Blockchain, dünya genelindeki bilgisayarlara yayılmış veri tabanının birebir kopyasını kullanarak her işlemin kaydını tutan ve onayını sağlayan, ayrıca Bitcoin'in de temelini oluşturan teknolojinin adı. Madenci (miner) olarak adlandırılan bu ev sahibi bilgisayarlar, işlemleri onaylama işini üstlendikleri için yeni Bitcoinler alıyor. Bir saldırgan ise blockchain'in geçmişini, ağa bağlı olan tüm bilgisayarların gücünün yarısından fazlasını kullanarak değiştirebilir. Ancak bu muazzam ölçüde zor olacaktır; bunu yapabilecek teknolojiye sahip birinin de bunun yerine “oyuna girip Bitcoin madenciliği yaparak para kazanacağını” söylüyor Gemini dijital varlık borsası- nın kurucu ortağı ve dünyanın en büyük Bitcoin zenginlerinden biri olan Tyler Winklevoss. 

Daha olası riskler ise oldukça sıkıcı. Birincisi, pek çok yatırımcı ve spekülatörün de gelişi ile Bitcoin artık gerçek dünyada kullanılması çok zor bir para birimi haline geldi. Kullandığı ağ ise küçük işlemler için oldukça yavaş ve pahalı. Ayrıca kim kahve satın almak için gelecek hafta 8 dolar olabilecekken 4 dolar değerinde bir Bitcoin harcamak ister ki? “Bir şirket olarak en büyük endişem, dijital para biriminin insanlara “Vay canına, artık günde on milyonlarca aktif kullanıcımız bunu ödemelerinde kullanıyor? dedirtecek “cezbedici hikayelerinin? olmaması” diyor Coinbase tarafından yönetilen kurumsal yatırımcılar borsası 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GDAXı yöneten Adam White ve ekliyor: “Bu da şirketler için en büyük varoluşsal tehditlerden biri.” 

Bitcoin geliştiricileri arasında son derece açık bir iç savaş da söz konusu: Bir grup ağa yönelik değişimleri desteklerken, diğeri buna karşı çıkıyor. 
“Geliştiricilerin bir araya gelip bunu devamlı ve doğru şekilde ölçeklendirmenin yolunu bulması gerekiyor” diyor Wedbush Securities genel müdürü ve Bitcoim'in potansiyeline uzun zamandır inanan bir Wall Street yatırımcısı olan Sheri Kaiserman. Bitcoin bir yandan da Bitcoin Cash, Litecoin ve Ether gibi büyük kazançlar ve çılgın sallantılar yaşayan diğer dijital para birimleriyle de rekabet içerisinde. 

Haftalarınızı türlü kripto paraların nüanslarını öğrenerek geçirebilirsiniz. Ancak Bitcoir'in temel riski, anlaması en kolay olan riskin de ta kendisi. 
“Fiyatı yukarı çeken en önemli faktör muhtemelen aynı zamanda onu aşağı çekecek olan faktörle aynı; bu da coşkunun tersine dönmesinden başka bir şey değil” diyor bir blockchain startup'ı olan Chain'ın CEO'su Adam Ludwin ve devam ediyor: “Temelde yukarı doğru seyredeceğine dair bir inanç bulunuyor. Eğer insanlar düşmeye devam edeceğine inanmaya başlarlarsa bu da kendi kendini güçlendirecektir” 

Ludwin bu psikolojiyi açıklamak için John Maynard Keynes'i referans gösteriyor. Ünlü ekonomist, yatırım yapmayı, okuyuculardan diğer insanların çoğunluğunun çekici bulacağını düşündükleri kişinin resmini seçmelerinin istendiği bir gazete yarışmasına benzetiyordu. Kazanmak isteyen okuyucu da kendi yargısını tamamen bir yana bırakmalı ve ortalama bir insanın neyi güzel bulacağına yönelik bir tahmin üzerinden bahse girmeliydi. 
Hatta daha da çılgıncası, diğer yarışmacıların ortalama bir yarışmacının neyi beğeneceğini düşünerek tahmin yapmalılardı. Genel olarak kripto paralar da “Keynes güzellik yarışmasının şu ana kadarki en güzel örneklerinden biri” diyor Ludwin. Her yatırımın buna benzer spekülatif yanı vardır. Ancak bir hisse senedine kıyasla Bitcoin'e yatırım yapmak, yatırımcıların gelecekteki kazançlardan alınacak bir pay üzerine değil, başka insanların da onu isteyeceği inancı üzerine bahse girmek oluyor. 

Bitcoin patlamasının bir başka psikolojik açıklaması ise bunun her türlü varlığı kapsayan geniş bir boğa piyasasının parçası olduğu. Siyasi gerginliklere, Kuzey Kore'ye ve artan net değerine rağmen yatırımcılar risk almaya yatkın ve büyük kazançları kaçırma korkusu içerisinde görünüyor. Veya belki de Bitcoin bu iyimserliğin gölgede kalan kısmı: Pek çok insan, kripto paralara 2008'de çöken sisteme geçici bir çare olduğu için çekiliyor ve Bitcoin'e olan inançlarını sarsmak da bugüne kadar oldukça zor oldu. Piyasaların psikolojisini tanımlamak zor; ancak dengesizliğine güvenebilirsiniz. — Matthew Leising ve Rob Urban 


SÖZÜN ÖZÜ Geçtiğimiz yıllarda yaşadığı devasa yükselişlere rağmen Bitcoin hâlâ dengesiz bir yatırım; kötü bir haber geldiği anda günde 2 bin dolardan bile fazla değer kaybedebiliyor. 


Özetle 


2017'de Akbank'tan Türkiye Ekonomisine 261 Milyar TL Destek Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Sağlıklı bilançomuzla sektörümüze yenilikler sunmaya, ülke ekonomisini ve yatırımları kesintisiz desteklemeye devam ediyoruz" dedi. Yüksek büyümeyle birlikte etkin risk yönetimi ve aktif kalitesi- nin Akbank'ın ayrıştırıcı özellikleri olmaya devam ettiğinin altını çizen Binbaşgil, “2017 yılında aktiflerimiz yüzde 16,0 büyüyerek 342 milyar TLye yükseldi. 
Geçen yılın sonuna kıyasla mevduatımızı da yüzde 15,8 artırarak 201 milyar TL'nin üzerine çıkardık. Bankamız, 2017 yılında 7 milyar 654 milyon TL brüt karından 1 milyar 634 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 6 milyar 20 milyon TL net konsolide kâr elde etti. 209 milyar TL'si nakdi kredi olmak üzere ekonomimize toplam 261 milyar TL kredi desteği sağladık" dedi. 


Siemens Türkiye, Tedarikçilerine Özel Finansman Sağlıyor Siemens Türkiye, 7'nci Siemens Tedarikçi Günü'nde, Tedarikçi Finansmanı Programı'nı başlatacağı müjdesini verdi. Program sayesinde başta KOBİ'ler olmak üzere Siemens Türkiye'nin tedarikçileri, Türk Lirası alacaklarını cazip şartlarda erken tahsil etme, nakit akışlarını düzenleme ve kısa vadede finansman sağlama imkânlarına sahip olacak. 


Vodafone Türkiye'den Yüzde 13,2'lik Büyüme Ekim-Aralık 2017 dönemini kapsayan Üçüncü çeyrekte şirket, kesintisiz çift haneli büyümesini devam ettirerek, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artırdı. Buna göre, şirketin üçüncü çeyrekte servis gelirleri 2,3 milyar TL'ye ulaşti. Üçüncü çeyrek itibariyle akıllı telefon penetrasyonu yüzde 72 olan şirket abonelerinin veri kullanımı, 4.5G'nin de pozitif etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artarak Üçüncü çeyrekte yaklaşık 186 petabyte'a ulaştı. 
2017-18 mali yılının Üçüncü çeyrek sonu itibariyle Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 23,2 milyon olarak gerçekleşirken, şirketin faturalı abone bazının toplam içindeki oranı yüzde 50,6'ya ulaştı. 


Temsa Cirosunu Yüzde 17 Artırdı Dört yıldır pazar liderliğini elinde bulunduran Temsa, 2017 yılında yaptığı ciroda 1 milyar lirayı geçti. Otobüs ve midibüs pazarı birlikte değerlendirildiğinde, TEMSA'nın bin 500 adetlik satış ve yüzde 28'lik payla, son üç yıldır olduğu gibi 2017 yılını da lider tamamladığının altını çizen TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, “Yurt içini değerlendirdiğimizde, pazar payımız şehirlerarası otobüs segmentinde yüzde 27, midibüs segmentinde yüzde 34, şehir içi segmentinde ise yüzde 12 olarak gerçekleşti. 2016'da 
89o milyon TL olarak gerçekleşen toplam ciromuzu, 2017 sonu itibarıyla 1 
milyar 40 milyon TL seviyesine çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. 


Anadolu Sigorta 2017'de 4,7 Milyar Lira Prim Üretti Anadolu Sigorta, güçlü üretim performansını, 4,67 milyar TL prim üretimiyle 2017'de de sürdürdü. 
Açıklanan resmi sonuçlara göre Anadolu Sigorta'nın en yüksek prim ürettiği branş, 1 milyar 342 milyon lira ile “kara araçları sorumluluk" sigortası oldu. Bu branş; 953 milyon lira ile "kara araçları", 813 milyon lira ile “yangın ve doğal afetler" ve 538 milyon lira ile "nastalık-sağlık" branşı takip etti. Bu sonuçlara göre Anadolu Sigorta'nın pazar payı yüzde 11,8 olarak gerçekleşti. 


Ekol'ün 35 Bin Lastiği Brisa'dan Brisa ve Ekol, filo hizmetleri kapsamında yeni bir iş birliğine imza attı. Sabancı Center'da gerçekleştirilen imza töreni ile duyurulan anlaşma kapsamında Ekol, 5 bin 500 araçlık filosu için Brisa'nın Profleet filo yönetim çözümlerinden yararlanacak. 


Yeni Ro-Ro Gemisi Fadig İlk Seferine Çıktı Alternative Transport'un yeni gemisi FADIO, 24 Ocak Çarşamba günü Yalova RO-RO Terminali'nden ilk seferini gerçekleştireceği İtalya-Trieste'ye gitmek için demir aldı. İki katlı konteyner yükleme imkanı sayesinde de FADIO'in kapasitesi istenildiğinde 340 araca kadar çıkarılabiliyor. 210 metre uzunluğunda ve 32 bin 770 groston yük taşıma kapasitesine sahip FADIO, saatte 21,3 deniz mili sürat yapıyor. 
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İsmail Hakkı Polat 


Ülke Kripto 
Paraları 


Geleneksel finans ve kripto para piyasaları Bitcoin ve türevlerinin bol iniş-çıkışlı performansları üzerine tartışadursun, kimi ülkeler kendi kripto paralarını çıkarmak için çalışmaya başladılar bile. 


Birkaç hafta önce, geçmiş ayların Bloomberg Businessweek dergilerini karıştırırken, Devletler ve Kripto Paralar başlıklı yazıma rastladım. Devletlerin kendi kripto paraları üzerinden nasıl etkin gelir toplayabileceğine kimi kullanım senaryoları eşliginde değindiğim o yazıyı yeniden okurken “Acaba bu şekilde kendi ülke kripto parasını çıkartan devlet var mıdır?” sorusu kafamı kurcalamaya başladı ve hem konuyu sosyal medya kitlesiyle birlikte sorgulamak hem de biraz eğlenmek amacıyla, Twitter'da bir oylama açtım. “Sizce ilk ülke kripto parasını çıkartan devlet hangisi olacak?” şeklinde bir soruyla formüle ettiğim oylama, beklenmedik bir ilgi gördü. 12 bini aşkın kullanıcının katılımıyla ortaya görseldeki biçimde bir tablo çıktı. 

Doğru-yanlış, çok sayıda görüş ve yanıt gelirken ben de hem takipçilerin kafalarındaki soruları yanıtlamak hem de ülkelerin kripto paralarını çıkartması konusundaki son duruma ilişkin bir toparlama yapmak için biraz araştırma yaptım. Çıkardığım sonuçları biraz kısaltarak sizlerle paylaşayım: 

Estonya geçtiğimiz Ağustos ayında EstCoin adıyla bir kripto para çıkaracağını ilan etti. Bu açıklamanın hemen akabinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, Estonya'nın resmi para biriminin euro olduğunu hatırlatarak kendilerine nazikçe bir uyarı yaptı. İki arada bir derede kalan devlet, EstCoin'i ülke para birimi olarak değil ama e-ülke para birimi olarak ülkenin fiziksel sınırları içinde yaşamayan ama Estonya'nın dijital hizmetlerinden yararlanma hakkı alan e-vatandaşlarıyla sınırlı olacak şekilde çıkartma kararı aldı. Anlaşılacağı üzere EstCoin, Estonya'yı temsil eden ülkenin resmi para birimi değil ve değiş-tokuş kapsamı da çok sınırlı. 

Venezuela'ya gelince, Aralık ayında Başkan Nicholas Maduro tarafından Petro adlı bir kripto paranın duyurusu yapıldı ancak her ne kadar medyadaki yayınlara bakarak kafalarda “Petro piyasalarda yerini aldı” gibi bir algı oluşsa da kripto para henüz hazır değil. Yetkililerin Şubat ortası gibi piyasaya sürüleceğini iddia etmelerine karşın alelacele ve plansız programsız ilerlediği yönünde ciddi kuşkular var. Meclis'ten böyle bir yasa geçirilmeden duyurulması nedeniyle ülkedeki muhalefetin meşruiyet suçlamalarının da odağında. Hepsinin ötesinde, kripto para Petro'nun ülkenin resmi para birimi Bolivar ile ilişkisi bile belirsizliğini koruyor ve sanki Bolivar'ın 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dışında Venezüella'nın ürettiği petrol, altın ve değerli maden rezervlerine endeksli özel bir kripto para gibi durmakta. 

KzCoin'in Kazakistan'ın resmi para birimi olduğuna ilişkin bir açıklama yok ve henüz piyasada değil. Web sitelerinde açıklanan yol haritasına bakılırsa en erken altı ay sonra çıkabilir ama 2019 yılı için konulan başlığın “LOREM IPSUM” şablonlarıyla dolu olmasından konuya ne kadar “profesyonel hazırlandıkları anlaşılabilir. Aynı durum, Azerbaycan'da geliştirme aşamasında olduğu tahmin edilen ve birkaç internet sitesinde çıkan haber dışında pek fazla bilginin olmadığı AzCoin için de geçerli. 

Tüm bu gelişmelerden yola çıkarak henüz hiçbir ülkenin kendi resmi para birimine entegre ve ülkeyi temsil edebilen bir kripto para çıkarmadığını söyleyebiliriz. 

Ülke kripto parası çıkarma konusunda ilk olur mu bilemiyorum ama bence bu konuda tarihi atak CryptoRuble ile Rusya'dan gelebilir. Mevcut banknot rublelerinin bir kısmını yakıp eksilen miktarı kripto para olarak yeniden dolaşıma sokmayı ve bu sayede ABD'nin ekonomik yaptırımlarını aşmayı planlayan Ruslar, kafalarındaki kripto paralara dayalı ekonomik iş modelinin öncü işaretlerini geçtiğimiz günlerde Türkiye ile yaptıkları buğday alım-satımının taşımacılık ücretinin BitCoin ile ödenmesi ile veriyor. Halihazırda dünya ticaretinin en revaçta para birimi olan dolar ve dünya ticaretinin para akışını sağlayan küresel finans sistemi üzerinden dünya ekonomisi ve siyasetine yön veren ABD'nin, mevcut düzenine meydan okuyan bu hamleye nasıl karşılık vereceğini hep birlikte göreceğiz. Ama Rusya, ülke içi ve giderek ülkelerarası kripto para kullanım pratiklerini çeşitlendirmeye başlar ve bu gidişata kendisiyle ekonomik ilişkide bulunduğu (mesela kripto para hazırlıkları yapan Kazakistan, Azerbaycan ve hatta Şangay Bloku üyeleri) ülkeleri de dahil etmeye başlarsa işte o zaman para kavramına ilişkin tarihin akışı değişir. Kripto para alanındaki olası bu hareketlerin önümüzdeki dönem dünya ekonomisi ve hatta siyasetinde ilginç bloklaşma ve çatışmalara yol açabileceği ve ülkemizin de kendi politikaları doğrultusunda bu gelişmelere dahil olabileceği kanaatindeyim. 
Gelişmeler bu şekilde mi ilerler yoksa başka türlü mü bilemiyorum ama gerçekleşmesine kesin gözle baktığım bir hususu, Twitter oylaması sırasında bir kullanıcıdan gelen şu mesaj üzerinden sizlere aktarayım: 

“İlk kim çıkartır bilmiyorum, ama en son ABD'nin çıkartacağı kesin” 
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1956'dan bu yana başkanlar, dünya liderleri ve vizyonerlerin tercihi olan Day-Date, gün ve tarihi tam olarak gösteren ilk saatti. Rolex, yeni 
Day-Date 40 ile saat yapım sanatını yeniden tanımlıyor. Rolex'in eşsiz 


saat yapım tarzıyla üretilen bu saat, 

Rolex'in mekanik performansta yeni 

bir standart belirleyen 14 patentli 
5 5 pi OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40 

yepyeni saat mekanizması Kalibre 

3255 ile donatıldı. Platin ve 18 karat 

altın modellerine sahip Day-Date, 


üstün performans ve başarının dünya çapındaki sembolü. Sadece zamanı göstermez. Tarihi de anlatır. 


ROLEX 


